© 


Kl ANLAM 


LOOZEO,Z0OELLZL 


gı” 


IRACLE 


Resort Hotel —— 
Laras Antalya Türkiye 


KM, 


GPYapıKreıli 
WORLD: özel peşin fiyatına 12 taksit! 


Kampanya 1 — 31 Ağustos 2017 tarihleri arasında geçerlidir. 
350 TL indirim 61210 AA modeli için uygulanacaktır. World'e 
özel peşin fiyatına 12 taksit kampanyası 2017 Ağustos ayında World üye işyeri Beko mağazalarında geçerlidir. 


Kİ tazLca 


SOĞUTUR 


RÖP: Atila BARTIN 
Fotoğraf: Semih BAHADIR Tercüme: Deniz SARITAÇ 


2007'de, 19 yaşındayken ülkesinden ayrılıp İtalyan ekiplerinden Udinese'nin yolunu tutan Isla, 5 sezon formasını terlettiği Serie A ekibinde yıldızını parlattı ve birçok başarıya imza attı. 

2010-11 sezonunda Udinese, sezon sonu Devler Ligi'ne katılma hakkı kazandığında Udinese'de Alexis Sanchez, Candreva, Benatia, Cuadrado, Di Natale, Handanovic, Kwadwo Asamoah ve gibi yıldızlarla aynı dönemde top koşturma şansı bulan Isla'nın kaderi, yine bu isimlerle benzer bir şekilde ilerledi ve yıldız futbolcu, 2012'de 18.8 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer oldu. 

Juventus*tan OPR'a, ardından da Marsilya'ya kiralandı ve son olarak geçen sezon başında 4 milyon euro karşılığında Cagliari'ye gitti. 

29 yaşındaki Isla, 2007'den bu yana Şili 
Milli Takımı forması da giyiyor. Asıl görevi sağ bek olan Mauricio Isla, sağ kanatta ve gerektiğinde de önlibero pozisyonunda forma giyebiliyor. Çok yönlü bir oyun karakterine sahip olan Isla, hızı ve sert oyun tarzıyla ön plana çıkıyor. 

Savunmada rakip kanat oyuncularını sert oyun yapısıyla durduran Isla, hücumda ise hızı ve ortalarıyla takımına büyük katkıda bulunan bir oyuncu. 

Bizde Fenerbahçe Gazetesi olarak ISLA yapmış olduğumuz özel röportajı sizlerle paylaşıyoruz; 


Öncelikle Fenerbahçe Spor Kulübüne hoş geldin Isla. Herkesin futbola başlama hikayesi vardır, sen kendi hikayeni bizlere anlatır mısın? 

“ Çocukken herkes gibi arkadaşlarım ile oynayarak futbola başladım. Futbola ilk adımlarım bu şekilde oldu güzel zamanlardı benim için. Daha güzel olan dönemlerim üniversitede eğitim aldığım dönemlerdi. 

Bir yandan eğitimlerimi sürdürürken diğer yandan antrenmanlarıma gidiyordum. 

Okul takımındaydım ve 8-9 yıllık zamanda zorluklarda yaşadım. Futbolu devam ettirebilmek adın evimden uzak bir yere 
gitmem gerekiyordu. O yıllarda Şili'deyken 3 
saatlik bir mesafe harcamam gerekiyordu ve bu mesafeyi göze alarak antrenmanlarıma devam ediyordum. Aynı zamanda benim için 


güzel olduğu kadar da zor zamanlardı ama hep devam etmek istedim futbola. Bazen pes etme noktasına geldiğimde oldu çünkü çok erken saatte uyanıp çok geç saatte eve dönmek durumunda kalıyordum. Zor bir hayat oldu o yıllara bakarsak, ama annem ve anneannem devam etmem konusunda çok istekliydi ve onların sayesinde belki de bu noktalara kadar geldim.” 


“Tello ve Maldonado'dan dolayı Türk futbolunu takip etme ve izleme fırsatım oldu” 


Uzun yıllar İtalya Lig'inde forma giydikten sonra Türkiye'ye transfer oldun. 
Türk futbolu hakkında neler biliyordun? 

“ Söylediğiniz gibi uzun yıllar İtalya'da forma giydim. Ama bir yandan da kariyerim boyunca Türk futbolunu tanıma fırsatımda oldu. Çünkü, başka Şilili oyuncular daha önce Türkiye Ligi'nde forma giydiler. 
Maldonado, Tello gibi.. Şili'nin önemli oyuncuları tanınan oyuncuları Türkiye'de forma giydi. Bu nedenle Şiliıde Türk futbolu mücadeleci, güçlü ve iyi oyuncuların olduğu lig olarak bilinir her zaman. Futbol yapısını genel anlamda değerlendirdiğimiz zaman bu şekilde görülür. Tabii ki, İspanya, İngiltere, İtalya ligi herkes tarafından daha çok takip edilen ligler ama daha çok ben Tello ve Maldonado'dan dolayı Türk futbolunu takip etme ve izleme fırsatım oldu ve izlediğim zaman kaliteli bir lig olduğunu da gördüm." 


Günümüzde bek oyuncularının önemi oldukça artmış durumda hem savunmada, hem hücum da takıma katkı vermeleri isteniyor. Sen de bir bek oyuncusu olarak bu kanatta kendini nasıl tanımlarsın? 

“ Futbol çok değişen bir spor halini aldı artık her ülkede bu değişimleri görebiliyoruz. Bek oyuncularının daha fazla ön plana çıkması gerekiyor ve daha fazla katkı yapan oyuncular haline geldiler bu durum hem milli takımlarda hem de kulüp takımlarında da geçerli. Benden oyunun iki tarafını oynamamı bekleyen hocalarla ve aynı zamanda fiziki anlamda kuvvetli olmamı bekleyen hocalarla tanıştım ve özellikle milli takımda sağbek pozisyonunda bu şekilde kendimi geliştirmeyi öğrendim. 
Sağbek pozisyonunda kendimi geliştirmeye daha çok milli takımda alıştığımı söyleyebilirim. Her geçen gün daha fazla önemli olmak istiyorum oynadığım takımlar için ve oyunun her zaman içerisinde olmak isteyen bir oyun yapım oldu. Yüzde yüz antrenmanlarımı yapmaya çalışıyorum her zaman takımıma katkı sağlamak için hem hücumda hem defansta.” 


“Her zaman çalışmaya ve antrenmanlarda en iyisini yapmaya çalışıyorum” 


Yorumcular genellikle seninle ilgili olarak hırslı, çevik ve agresif tabiri caizse top geçer adam geçmez bir futbolcu olduğunu söylüyorlar gerçekten öyle misin? 

“ İlk önce çocukluktan beri hırslı bir yapım olduğunu söyleyebilirim. 
Juventus'ta da büyük oyuncular gibi oyuncularla ve üst düzey oynamış aynı zamanda kazanma hırsı olan oyuncularla birlikte olmak aslında benim de kendimi geliştirmeme çok yardımcı oldu. 
İçimde kazanma isteği duygusu daha fazla arttı. Özellikle son dönemlerde milli takımda da başarılara ulaştık. Belki son 
Federasyon Kupası'nı kazanamadık ama biz hırslı ve birbirine bağlı bir takımız. Milli takımı da bu şekilde değerlendirebilirim ve kazanmak isteyen ve galibiyetlerin arkasında yeniden galibiyetler almak isteyen bir takımız ben de bu yapıya büründüm böyle takımlarda bulundukça. Az önceki soruya da bağlantılı olarak söylemek istiyorum ben her zaman üstüme düşen görevi yapmaya özen gösteriyorum. Her zaman çalışmaya ve antrenmanlarda en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yüzde yüzümüzde olmamız ve her zaman çok iyi performans sergileyemeyiz belki de antrenman içinde ama benim istediğim daima kendimi geliştirmeye gayret göstermek, hem hücum hem de savunma yapmak takıma bu şekilde katkı sağlamak istiyorum. Mutlu oluyorum işler iyi gittiğinde ve takımımız iyi işler yaptığında hem kişisel olarak hem de takım halinde bir noktaya geliyorsak bu durum da beni mutlu ediyor. Çünkü en önemlisi her zaman takım başarısı.” 


... 


“Fenerbahçe'ye geldiğim için hiç bir pişmanlık duymuyorum” 

Her takımda ilk 11'de olmak için her zaman forma rekabeti vardır. Bunun için ne söylersin? 

“Aslında burada gördüklerim beni fazlasıyla şaşırttı diyebilirim. Bunu olumlu anlamda söylüyorum. Fenerbahçe'ye gelmeden önce Türkiye Ligi hakkında bildiğim Türkiye'nin en güçlü takımlarının Fenerbahçe ve Galatasaray olduğudur. 
Türkiye Ligi insanların çok fazla bilgi sahip oldukları bir lig değildir. Daha çok İngiltere, İtalya, İspanya gibi ligler izleniyor Türkiye dışındaki ülkelerde ama buraya geldiğimde buradaki seviye buradaki futbol beni gerçekten şaşırttı. 
Fenerbahçe'ye geldiğimden beri her nokta buradaki rekabet ve aynı zamanda yaşayacağımız rekabetin hissiyatı da bizde uyanmaya başladı. Bu durumda beni son derece mutlu eden bir nokta oldu. 
Gerçekten Fenerbahçe'de çok rekabetçi bir ortam buldum bu hepimiz için güzel olacak. Fenerbahçe'ye geldiğim için hiç 


— 


bir pişmanlık duymuyorum. Zaten böyle büyük bir kulübe gelmeye ihtiyacım vardı. 
Hedefleri yüksek olan bir kulüp. Futbolcular için hep şunu söylerler: “Futbolcularının antrenmanlarda çalışması ve maça geldiğinde de en iyisini yapması gerekir” ben de bunu yapmaya çalışıyorum.” 


“Şampiyon olmak için çok çalışacağız” 
Fenerbahçe'de hedef her zaman şampiyonluk ve bu sene de şampiyonluğun en önemli adayıyız. Sen de takıma katıldığın süre içerisinde neler söylersin? 

“ Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri ve 3 yıllık süreçte Fenerbahçe'nin 
Şampiyon olamama gibi 

bir durumu söz konusu ama Fenerbahçe'nin her zaman Şampiyon olması gereken ve hedefleyen bir takım. 
Bizim yolumuz kesinlikle şampiyonluk olmalı. Hedefimiz son derece net ve bu sezon şampiyon olmak ve önümüzdeki sezon adımızı Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmak. 
Fenerbahçe'nin artık dünyanın en güzel organizasyonu olarak adlandırılan Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmenin zamanının geldiğini düşünüyorum. İyi bir takım kuruldu. Sezon içerisindeki hedeflerimize ulaşabilmemiz için iyi bir şekilde çalışmak bizim için son derece önemli. Bizim için Daha da fazla çalışmamız gerekecek. Çünkü yeni takımların hedefleri doğrultusunda daha fazla efor sarf etmesi, daha çok emek vermesi gerekir. Bizim de düşüncemiz bu elimizden gelenin en iyisini yapmak. Hedeflerimize ulaşabilmek için takımımıza katkı sağlamamız lazım. Ben de yeni bir oyuncuyum ve takım içerisindeki hedeflerimizin farkındayım ve bu kulübün neler istediğini biliyorum. Bu kulüp Şampiyonluk istiyor, Şampiyonlar Ligi istiyor ve biz de bunun için çalışacağız.” 


“Taraftarlarımız gerçekten harikaydı” 


Havaalanında taraftarımızın seni karşılamasıyla ile ilgili neler söylersin? 

“ Taraftarlarımız gerçekten harikaydı. 
Mesaj vermeden önce bana göstermiş oldukları ilgi ve beni karşılama şekilleri için onlara çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Göstermiş oldukları ilgi ve destekle insana daha fazla çalışma isteği, daha fazla kendini geliştirme isteği veriyorlar. Fenerbahçe taraftarları tanıdığım, bildiğim taraftar ve her yerde takımının yanında olmaya çalışan bir taraftar. Özellikle Türkiye'de sayıları daha fazla ve daha fazla desteklerini hissettiriyorlar. Bizim yapmamız gereken bu kulübün ihtiyaçları doğrultusunda çalışmak ve her zaman bunu yapmaya gayret göstereceğiz. Hedefimiz ve bu kulübün ihtiyacı olan şey Şampiyonluk. Şampiyon olduktan sonrada en güzel turnuvaları en güzel maçları görmek istiyoruz.» 


Cemil 
TURAN 
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Hayırlı Olsun... 


Ağustos ayının gelmesiyle birlikte futbol hasreti sona erecek. Yazımın başında yeni sezonun tüm futbolcular için sakatsız geçmesini dilerim... 

Fenerbahçemiz için bu sezon çok önemli. Son 3 senede şampiyon olamayan takımımızda hedef mutlak şampiyonluk. Yönetimimizde bunun için takımımızın başına daha önce Fenerbahçe ile şampiyonluk sevinci yaşayan efsanemiz Aykut Kocaman'ı getirmişti. Şu dönemde getirilecek en iyi hoca olduğunu düşünüyorum. 
Kendisinin de dediği gibi daha Fenerbahçe ile yapacak çok işi olduğunu düşünüyorum. 

Transferlerimize kısaca değinirsek Valbuena'nın çok etkili olacağını söyleyebilirim. Graz eşleşmesinde ve hazırlık maçlarında da iyi sinyaller verdi. 
Her an maçın içinde olan hem merkezde 


hem de kanatlarda oynayabilen özel 

bir futbolcu. Sadece hücumda değil, savunmaya da desteğe gelen Valbuena'yı şu ana kadar çok beğendim. Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Carlos Kameni ve Mauricio Isla transferlerinin 

de hepsinin nokta atışı olduğunu görüyoruz. 

Hazırlık maçlarında ve Graz maçlarına baktığımız zaman takımımızın gelecek için umut verdiğini gördüm. Aykut Hocanın takımına güven vermesi hemen hissedilmeye başlandı. Takımımızdaki futbolcuların performanslarının arttığını gördük. Özellikle Alper Potuk, Avusturya'da oynanan Graz maçında Fenerbahçe kariyerinin en iyi oyunlarından biri oynadı. Umarım sezonda da böyle oynar. 

Lig ile ilgili de birkaç şey söylersek, uzun soluklu maratonlara iyi başlamak çok önemli. Geçen 
seneyi düşünürsek 3 maçta sadece 1 
puanımız vardı. İnanın ki 3 maçta 6-7 peer olsaydı, şampiyonluktan o 

adar erken kopmazdık. Geçen sezon neredeyse sezona 1-0 geride başladık. 
Bu sezon eğer lige iyi başlarsak Aykut Hocanın da liderliğiyle özlediğimiz şampiyonluğa kavuşuruz!.. 

Ağustos ayında sadece futbol değil diğer branşlarımızda sezonlarını açacak. Antrenmanlarına 


başlayacak ve sezonlarını açacak olan tüm takımlarımıza iyi bir sezon geçirmelerini diliyorum... 


Volkan Demirel: “Bedenim, vücudum, 


aklım her zaman Fenerbahçe'dir” 


Fenerbahçemizin efsane kalecilerinden olan Volkan Demirel'in sözleşmesi uzatıldı. 
Demirel, Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı. 

Asbaşkanımız Ali Yıldırım'ın katılımıyla Volkan Demirel'in imza töreni gerçekleştirildi. 

Asbaşkanımız Ali 
Yıldırım: “Volkan'ı çok seviyoruz ve burada kaldığı için teşekkür ederiz” 

Sözlerine Volkan Demirel gibi önemli bir ismin yuvada kalmasından dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek başlayan Asbaşkanımız Ali Yıldırım, “Değerli yönetim kurulu üyelerimiz, değerli hocamız ve değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Bugün önemli bir gün. 
Fenerbahçe'nin 15 yıl kalesini koruyan kardeşimiz Volkan'ın imzasında bir aradayız. Yuvada kaldığı için teşekkürler, başka şansı da yok. Volkan'ı çok seviyoruz ve burada kaldığı için 


teşekkür ederiz. Sözleşmesinin süresine gelirsek; Volkan istediği sürece burada” dedi. 

Volkan Demirel: 
“Herkes nasıl bir 
Fenerbahçeli olduğumu biliyor” 

Asbaşkanımız Ali Yıldırım'ın ardından söz alan Volkan Demirel, “Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Buradan ve bundan başka bir şeyi düşünmedim. 
15 yıldır hizmet etiğimi, nasıl bir 
Fenerbahçeli olduğumu herkes biliyor. Bedenim, vücudum, aklım her zaman Fenerbahçe'dir. 
Kendi adıma hayırlı uğurlu olsun inşallah.” şeklinde konuştu. 


“Hedefim 40 yaşına 


kadar oynamak” 

Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe forması giymek istediğini de ifade eden Demirel, “Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyorum. Şu anda rekor Müjdat ağabeyde onu da 
geçmek istiyorum. Hedefim 40 
yaşına kadar oynamak.” İfadelerini kullandı. 

Hedeflerine ilişkin yöneltilen 


“d 


soruya ise, “İlk formayı giydigimde çok uzun süre oynamayı düşünmedim ama zaman geçtikçe, hayata bakış açınız değiştikçe bu hedefi kendime koydum ve bu doğrultuda devam edecek. 
Ne kadar uzun süre hizmet edersem bu benim için bir onur ve gururdur. İnşallah uzun seneler bu gururu ve onuru yaşarım.” 
cevabını verdi. 


“Fenerbahçe'yi yukarılara çıkarmak istiyoruz” 
Takımdaki rekabet ortamına yönelikse, “Zorlamak ya da zor- 


lanmak, bizler Fenerbahçe için çalışıyoruz. Kim iyi olursa hocamız kime şans verirse o sahada olacak. Her şeyimizi sahaya verip Fenerbahçe'yi yukarılara çıkarmak istiyoruz.” dedi. 


Başarılı kaleci, son olarak Muslera ile ilgili yöneltilen soruya ise şu cevabı verdi: 

“Her futbolcu arkadaşımla karşılaştığımda konuşuyoruz. 
Muslera ile de yemek ortamlarımız oldu. Sevdiğim değerli bir insan. Onu sevdiğimi söyleyebilirim.” 


Wabıl — 


eye ği amy 


VE Kupalar a Halılim” 


Yeni transferlerimizden Nabil Dirar, kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeye Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesislerimizde imza attı. 

Asbaşkanımız Önder Fırat'ın katılımıyla Nabil Dirar'ın imza töreni gerçekleştirildi. 

Asbaşkanımız Önder Fırat: “İnşallah çok şampiyonluklar yaşayacağız” 


Yeni transferimiz Nabil Dirar hakkında övgü dolu sözler sarf eden Asbaşkanımız Önder Fırat, “Nabil Dirar gibi kaliteli ve yıldız bir oyuncu kazanmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisi aynı zamanda mücadeleci ve savaşçı bir futbolcu. Şahsım ve kulübüm adın hoş geldin diyorum. Hayırlı olsun. İnşallah çok şampiyonluklar yaşayacagız.” dedi. 


Nabil Dirar: “Buraya şampiyonluklar ve kupalar kazanmaya geldim” 


Asbaşkanımız Önder Fırat'ın ardından söz alan Nabil Dirar, Fenerbahçe'ye şampiyonluklar ve kupalara kazanmak için geldiğini söyledi. 


Basın mensuplarına yaptığı açıklamada büyük bir kulübe geldiğini ifade eden Dirar, “Öncelikle değerli yöneticimize söylediği güzel sözler için teşekkür ediyorum. Umarım bu kulübü destekleyen insanları hayal kırıklığına uğratmam. Buraya kupalar ve şampiyonluklar kazanmak için geldim. Umuyorum 


Fenerbahçemiz Cagliari'de forma giyen sağ bek Mauricio Isla'yı transfer etti. 


29 yaşındaki Şilili sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. 


Yeni transferimiz Isla, kariyerinde önemli takımlarda boy gösterdi. Kariyerine ülkesinde CD Universidad Catolica takımında başladıktan sonra 2007 yılında İtalya'da Udinese'nin yolunu tutan Isla, 2012 yılında kariyerinin zirvesine çıktı. İtalyan devi Juventus'a yaklaşık 14 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Isla, Serie A'da bu 


takıma kaktı sağlarım. Artık kariyerimin sonlarına doğru geliyorum. Kariyerimi burada bitirmek benim için keyifli olacak. İyi işler yapıp burada kariyerimi güzel bir şekilde bitirmeyi umuyorum. İyi işler yaparak başarılarkazanıp taraftarlar beni unutmaz.” 
dedi. 

Fenerbahçe'nin, Monaco ile oynadığı Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı hakkında- ki görüşleri de sorulan yıldız oyuncu, “Biz o gün karşımız iyi bir takım bulduk. Daha güçlü bir takım olduğunu biliyorduk ama maçın sonunda başarılı olan bizdik. Futbol böyle bir oyundur. Esasında Fenerbahçe o turu ilk maçta kaçırdı.” şeklinde konuştu. 


“Hocam nerede görev verirse orada oynarım” 


takımla iki şampiyonluk yaşadı. Isla, Juventus”ta 2 sezon forma giymesine rağmen istediği süreleri alamayınca sırasıyla İngiltere'de Oucens-Park-Rangers ve Fransa'da Marsilya takımlarına kiralandı. 


Geçen sezon başında 4 milyon avro bonservis bedeliyle İtalya'da Cagliari'ye transfer 
olan Isla, Serie A'da 34 maçta 1 gol ve 6 
asistlik performansla ön plana çıktı. Isla, 

Şili Milli Takımı'nın da değişmez oyuncularından birisi olarak dikkati çekiyor. İlk milli maçını 2007'de oynayan Isla, 2010 ve 
2014 Dünya Kupaları'nda bütün maçlarda 
forma giydi. Şili Milli Takımı'yla Rusya'da düzenlenen son FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda da yer alan Isla, 2015 ve 2016 Copa America'da şampiyonluğa ulaşan kadronun ilk 1Vinin önemli isimlerinden biri oldu. Şili Milli Takımı'yla 90 maçta 4 gol atan Isla, sağ bek dışında orta sahada da forma giyebiliyor. 


AP gazi 


—i 


Şu an için bek ve defans mevkiinde daha iyi olduğunu ifade eden başarılı futbolcu, “Şu anda benim tercihim bek pozisyonu ve defans pozisyonunda da oynamayı seviyorum. Geçen sezon sağ kanat başladım ama sakatlıktan sonra bek pozisyonunda oyandım. Oradan sonra bek oynamaya devam ettim. Önemli olan hocamızın benim nerde oynamama karara vermesidir. Ben burada takıma katkı sağlamak için buradayım. Ayrıca Türkiye Ligi'ni takip ettiğimde Hasan Şaş'ın stilini çok beğeniyordum.” şeklindeki açıklamasıyla sözlerini noktaladı. 
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Yeni Sezonda Tüm 
Takımlarımıza 
Başarılar Dilerim 


Bu iyi dileklerle yeni sezonumuzun hayırlı olmasını canı gönülden arzuluyorum. 

Öncelikle Fenerbahçe bir Spor Kulübüdür, Aziz Yıldırım da Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanıdır. Bunu neden 


ediyor. Tribünlerde seyirci sayısı malum her maçları ful çekiyor. O nedenle Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu arkadaşlarını Fenerbahçe'yi Spor Kulübü yaptıkları için tebrik ve teşekkür ederim. 

Ana Transferimiz Aykut Kocaman'a yuvana bir kez daha hoş geldin diyoruz. 
Fenerbahçe'de futbolculuk döneminde şampiyonluklar ve kupalar kazanan, kritik maçlara damgasını vuran, efendi duruşuyla örnek olan bir oyuncu iken kendini yetiştirerek Teknik Direktör unvanına sahip olan nadir sporculardan biridir Aykut Kocaman. Hatta eski sporcuların takım çalıştırma görevi yapmalarının da ilk örneğidir diyebiliriz. 

Onun yönetime verdiği direktiflerle transferler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. 17 Haziran'da başlayan transfer dönemi 8 Eylül'de sona ereceği için yeni isimlerin katılması beklenebilir. 
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takımdan ayrılan oyuncuların yerine yeni gelenlerle kadromuz şekillenmeye başladı. 
Can Bartu Tesisleri'nde bulunan antrenman sahalarının bir bölümü Hibrit olarak yenilenerek çağa ayak uydurması sağlandı. Sonrasında Fenerbahçe Şükrü 


hatırlattığımdan bahsetmek istiyorum. 
Fenerbahçe'de amatör şube takımları maçlarını tribünlerde az sayıda seyirci izlerdi. Başkanın gelişi ile onlara yaptığı yatırımlarla Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir Futbol kulübü olmadığını dosta düşmana gösterdi. Erkek Basketbol takımının geldiği nokta Türkiye'de bir 

ilk. Bayan Basketbol ve Bayan Voleybol takımlarının Avrupa'da gösterdiği başarılar süreklilik kazanmış şekilde her yıl devam 


Idriss Carlos İfameni: 


“Takımda Gok İyi siir lara Var” 


Malaga'dan transferimiz Idriss Carlos Kameni, Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı. 

Asbaşkanımız Önder Fırat'ın katılımıyla Idriss Carlos Kameni'nin imza töreni gerçekleştirildi. 

Asbaşkanımız Önder 

Fırat: “Mücadeleci ve 

savaşçı bir ruha sahip futbolcuyu takıma 


kazandırdık” 

Kameni gibi mücadeleci bir oyuncuyu takıma kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade eden Asbaşkanımız Önder Fırat, “Carlos Kameni gibi yıldız bir oyuncuyu, kendini ispatlamış yıldız bir futbolcuyu kulübümüzün renklerine bağlamaktan dolayı gururluyuz. Aynı zamanda mücadeleci ve savaşçı ruha sahip bir kaleci. İnşallah onunla da şampiyonlukla yaşamak istiyoruz.” dedi. 

Idriss Carlos Kameni: 

“Umarım her şey iyi 


gider” 


Asbaşkanımız Önder Fırat'ın ardından söz alan Idriss Carlos Kameni, “Öncelikle herkese merhabalar. Değerli yöneticimizin sözlerinden dolayı teşekkürler. Böylesine büyük bir kulübün parçası olmak harika. 
Fenerbahçe ile ilgili hiç şüphem yoktu. Dünya futbolundaki yerini biliyorum. Fenerbahçe, dünyanın en iyilerinden, Türkiye'nin de en iyi kulübüdür. Her zaman takıma katkı sağlamaya önem vereceğim. Teknik ekibin emrindeyim. Umarım çok sayıda kupalar kazanırız. Aynı zamanda burada uzun yıllar forma giyen Mehmet Topal ve Volkan Demirel'e teşekkür ederim, çok sıcak bir karşılama yaptılar. Burada daha önce Yobo ve Webo gibi oyucular da forma giydi. Takım arkadaşlarımın da desteğiyle adaptasyonumu en kısa sürede atlatacağımı düşünüyorum. 
Umarım her şey iyi gider.” diyerek Fenerbahçe forması giyecek olmanın heyecanını yaşadığını ifade etti. 


“Güzel bir rekabet olacaktır” 


Futbol takımımız UEFA Kupası eleme ilk maçında hazırlık maçlarına kıyasla ümit veren bir futbol sergiledi diyebiliriz. 
Umarım eksik yerlere yapılacak transferler tamamlanınca iyi bir Fenerbahçe izleyeceğimizi düşünüyorum. 

Geçtiğimiz sezonda Kazandığı büyük başarılarla taraflı tarafsız tüm sporseverlerin sevgisini kazanan Fenerbahçe Erkek Basketbol takımımız da yeni sezona hazır olarak başlamak için 


Volkan Demirel ve diğer kalecilerimiz ile arasındaki rekabete de değinen Kameni, “Soyunma odasını böyle bir efsaneyle paylaşmak önemlidir. Rekabet bizi iyiye götürür. Hepimiz oynamak istiyoruz ama sadece oynamak değil, Fenerbahçe'nin büyümesi ve daha iyi bir seviyeye gelmesi daha önemlidir. Kaleyi iyi kapatırsak iyi skorlar gelecektir. 
Güzel bir rekabet olacaktır. Ben Volkan'ın değerini biliyorum. 
Her zaman takıma katkı sağlamak istiyorum. Genç kardeşlerime de yardımcı olacağım. 
Takımda çok iyi bir hava var ve bu da bir takım için önemlidir. 
Hepimizin tek düşüncesi neyimiz varsa sahaya koymak olacak.” dedi. 

“Her zaman pozitif düşünüyorum” 

Taraftarımıza güzel sezonlar yaşatmak istediğini de dile getiren Kamerunlu kaleci, “Öncelikle bahsettiğiniz referans için 


Saracoğlu çimleri de Hibrit yapılarak Avrupa bulunan bu sahalar gibi aynı standartlara ulaşmış oldu. Hibrit saha da futbolcuların ayak takılması veya çimin çökmesi ile yaşanan sakatlıklar büyük ölçüde azalmaktadır. Hibrit bir çeşit suni çim ile tohumlu çimin karışımı ile meydana getirilen bir sistem. 

Ayrıca geçtiğimiz ay Ramil Guliyev ve Mizgin Ay'ı büyük başarılarından dolayı tebrik ederim. 


teşekkür ederim. Eto'o ya da teşekkürler. Ben buraya bir artı katmak istiyorum. Her zaman pozitif düşünüyorum. Hedeflerimi yükseğe koyarım ki onlara ulaşmak isterim. Burada takım çalışmasına fayda sağlamak istiyorum. Tek düşüncem bu taraftara güzel sezonlar yaşatmak.” 
şeklinde konuştu. 


“Büyük bir takımdayım” 


Sözlerini, mücadeleden asla vazgeçmeyeceğini söyleyerek noktalayan Carlos Kameni, 
“Uzun yıllar gol yememeye çalışan takımlarda forma giydim, bu yüzden de her zaman çok fazla mücadele ettim. Büyük bir takımdayım. Teknik heyet ve takım arkadaşlarımla çalışmak çok önemli olacak. Maçlardan önce neler yapabiliriz onu düşüneceğiz. Maçtan maça da daha iyi olmak için çalışacağız.” dedi. 


BTID 
KİRALAMA SİSTEMLERİ 


Yükseklerde beton sevkiyatınızda çözüm ortağınız 


GM) // 


mm 


Hidrolik Beton Dağıtıcılar Sabit Beton Pompaları 
Özel Proje Çözümleri 


Www.bhd.com.ir 
*90 216 364 50 54 
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Başarılı futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesi uzatıldı. Hasan Ali, Takımımızın Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yaptığı dönemde düzenlenen törenle 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. 


Asbaşkanımız Nihat Özbağı'nın katılımıyla Hasan Ali Kaldırım'ın imza töreni gerçekleştirildi. 


Asbaşkanımız Nihat Özbağı: “Uzun yıllar bu formayı terletmesini diliyorum” 


Asbaşkanımız Nihat Özbağı, “Hasan Ali sevdiğimiz bir futbolcu kardeşimiz. İnşallah uzun yıllar beraber olacağız. Hem kendisi için hem de bizim için hayırlı olsun.” şeklinde konuştu. 


Hasan Ali Kaldırım: “3 yıllık 


sözleşme imzaladım” 

Asbaşkanımız Nihat Özbağı'nın ardından söz alan Hasan Ali Kaldırım, “3 yıllık sözleşme imzaladım. Fenerbahçe'ye ilk attığım imzam hayatımdaki en önemli imzamdı. Bu da ikinci imzam oldu. Çok mutluyum. O yüzden Başkanımıza ve Yönetici ağabeylerimize, Aykut hocama çok teşekkür ederim. 
Fenerbahçe'nin parçası olmak maddi güçle mümkün değil, o yüzde bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum. Umarım uzun seneler burada forma giyerim.” dedi. 


“Taraftarın gönlünü kazanacağız” 


Bu sezon oynayacakları futbolla son iki sezonu unutturacaklarını da ifade eden Kaldırım, 
“Bazı şeyler bizden kaynaklıdır. Son iki sezonda istediğimiz yerde bitiremedik. 
Fenerbahçe, her zaman şampiyonluğu hedefleyen başarılı olmak için oynayan bir kulüptür. 
Birçok takım arkadaşımla konuştuk ve taraftarlardan gelen şeyler oldu. Bunu degiştirecek olan bizleriz. Bu sene çok daha fazla çalışarak, elimizden gelenin en iyisini yaparak taraftarın gönlünü kazanacağız.” 
açıklamasında bulundu. 
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“Güçlü bir Fenerbahçe geliyor” 


Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman ile yeniden çalışacak olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu da dile getiren Hasan Ali, “Aykut hoca ile çalışma şansımız oldu. Tekrar kendisi için ve bizler için hayırlı olsun. İlk geldiğim günkü gibi heyecanlıyım. Aykut hocanın bir felsefesi var. Onu sahaya yansıttığımızda güzel günler bizleri bekleyecektir. 
Bu antrenmanlardan da belli oldu. Güçlü bir Fenerbahçe geliyor. Son iki sene- 
». ye göre daha iyi bir Fenerbahçe ,, Olacak. İmajımla ilgili de saçla- 

A, rımı kestirmek istememiştim 

ama böyle de iyi olduğunu düşünüyorum.” dedi. 


“Şu an sağlık durumum çok 


HA 


iyi 


Sağlık durumu hakkında da bir açıklama yapan başarılı futbolcu, 
“Geçen sene ilk devrenin bir maçında bir dirsek geldi ve iyice zorluk yaşamaya başladım. 
Ameliyat olmam gerekiyordu ve sezon sonunda da ameliyat oldum. Şu an iyiyim. 
3-4 hafta maskeyle oynamam gerekebilir ama şu an çok iyiyim.” İfadelerini kullandı. 


Bir basın mensubunun transfer sürecine yönelik sorduğu soruya ise şu cevabı verdi: 


yim 
“O süreç ile ilgili söylenecek çok bir şey yok. Medyadan yanlış algı yaratıldı. Fenerbahçe ile 2 kere görüştüm ve burada kaldım. 


Kaldığım için de çok mutluyum. Bu saatten sonra da gerisi teferruattır.” 


“Takıma katkı sağlamak zorundayım” 


Son olarak geçtiğimiz sezonki performansı hakkında konuşan Milli futbolcu, “Kötü bir algı olduğunu düşünmüyorum. Her maçta elimden geleni yapmaya çalışıyorum. 
Takımım adıma en iyisini istiyorum. Takıma katkı sağlamak zorundayım. Dönem dönem kötü performans sergileyebiliriz ama bugüne kadar nasıl çalıştıysam bundan sonra da öyle çalışmayı düşünüyorum.” diyerek sözlerini noktaladı. 
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KAYIP SEZONLAR-KAYIP OYUNCULAR... 


Yeni sezonumuz hayırlı olsun! Umarım bu sene, yine yüreğimize su serpen güzel bir dönemin başlangıcı olur! Bu güzel seyirci artık bunu hak ediyor. 


Gerçekten çok zor birkaç yıl geçirdik. 
Şanssız birkaç sezon. İsmail Kartal, Perreira-Terraneo ve nihayet Advocaat sezonu. 
Sırayla burada her birini detaylı anlatacak değilim. Her Fenerbahçeli, bu üç yılı biraz bağrına taş basarak yaşadı. Kartal sezonunda, aslında şampiyonluğa çok yakındık. Otobüsümüz kurşunlandıktan sonra belki yaşadığımız türbülans gerektiğinden fazla sürdü. O güzel Karadeniz galibiyet gecesi, kabusa dönüştü. Bu alçaklığı yapanlar, herkesin gözünde belli olmasına rağmen, «faili meçhul» bir dosya hediye edildi Türkiye'ye... Sonra başta Kuyt olmak üzere, bir çok oyuncumuz o panikle ayrıldılar. Şampiyonluğu yalnız birkaç puanla verdik. Hep o sezonun devre arasında bir golcü alsaydık neler olurdu, merak ettim. 
Neyse geçelim. 


Ertesi sezon yaşadığımız kaos daha da büyük oldu. Takımın kumandasını eline verdiğimiz Terraneo ve teknik direktör Perreira, takımı neredeyse dağıttılar. 
Hafızam beni yanıltmıyorsa o yaz yalnız Emre değil, Bekir, Egemen, Webo, Baroni gibi takımı sürekli ateşleyen, mağlubiyeti kabullenemeyen sarı lacivert formanın yapıcı hırs küpleri takımdan uzaklaştırıldı. 
Nani, takıma dönen Emenike ve Van Persie kendilerine bağlanan umutlara rağmen tam randımanla oynayamadılar. 


O sezon daha da erken havlu attık şampiyonluğa. Hem de takım inadıyla maçları bırakmamasına rağmen. Galatasaray'la kupa finaline yükseldik. Bizim takım sezona baktığımızda çok daha iyi durumda olmasına rağmen, final öncesi takım içi transfer anlaşmazlıkları sanki takımın kimyasını toptan bozdu. En kötü şekilde tek golle kaybettik finali, bir teselli amortisi bile kazanamadık böylece... Seyirciler daha da kötü uzaklaştı Kadıköy'den. 


Advocaat takımı aldığında bir ara neredeyse Obradovic'in futbol karşılığı olarak görülmek istendi. Ama maalesef o da psikolojiden anlamadığını her kötü sonuçta belli etti. Suçu hep futbolculara attı, kendini sorunların dışında tuttu. Bu arada devre arasında takımdan uzaklaştırdığı Van der Viel, Emenike ve Aatif gibi oyuncuları 2. 
yarı başında tekrar takıma alıp, hem de ilk 1'de kullandı, tüm devre arasında çalışanların emeklerini hiçe sayarcasına... 


Takım maalesef özellikle Kadıköy'de 


YENİ SEZONDAN 
BEKLENTİLERİM 


verilen olmadık puanlarla yarıştan uzaklaştı, seyirci maçlara ve takıma küstü. 
Koca Fenerbahçe 3-5 bin kişiye oynamaya başladı. Advocaat seyircileri delirtecek haksızlıklarla, takım kurgusunu da kabul edilmez kalıplara soktu. Sonuç yine her alanda hüsran... 


BU SENE VE TAKIMIMIZ... 


Aykut Kocaman, kararlı duruşuyla Kadıköy'e geri döndü. Getirdiği dostane hava ve disiplinli çalışmalarla birçok futbolcu- nun saygısını ve sevgisini kazandı. 


Bu yazıyı kaleme alırken, hala takımda kim kalacak, kim gidecek bilmiyoruz doğru dürüst. Örneğin bir yandan her gün Kjaer satıldı haberleri çıkıyor, ertesi gün yalanlanıyor, bir gün “Etoo Fenerbahçeli” cümlesi manşetlere çıkıyor, ertesi gün bu cümle hemen yalanlanıyor, başka bir gün şu-bu takım Stoch'u alacak deniyor, Allah'tan devamı gelmiyor. Her gün Fenerbahçe ortalama iki santrfor alıyor, üç tanesini (!) 
bırakıyor. Mehmet Ekici, duruşu ve ısrarıyla sezon başlamadan hak etti seyirci desteğini. Ne desek azdır. Valbuena ve Isla'nın nasıl bir sezon geçireceklerini göreceğiz. 
Üst üste gelen hayal kırıklıklarından sonra, artık yoğurdu üfleyerek yiyoruz. 


STOCH: BİR YILDIZI ZORLA SÖNDÜRMEK... 


Stoch yıllardır Fenerbahçe'nin oyuncusu. Attığı her gol, izleyicilerin beynine kazınan bir güzellik abidesi. Saymaya başlasam, sonunu getiremeyiz. Buna rağmen Stoch neredeyse Fenerbahçe'de hiç oynatılmadı birkaç sezon hariç! Ya olmadık takımlara kiralandı ya da yedek tutuldu. Hafızamızı tazelemek son derece kolay. Google'a girerseniz bunları hemen bulursunuz ve afiyetle seyredersiniz. Stoch hakkında uydurulmuş bir koca yalan vardır: “Efendim zaten hep aynı golü atıyordu. Topu al, sağa çek sonra kalecinin sağına yerden vur! 
Sonra takımlar bunu çözdü, onu da atamaz oldu”. Tarihte atılmış en büyük kuyruklu yıldız futbol palavrası bu olsa gerek! 
Stoch'un attığı diyelim 20 golün analizi, ortaya sahayı ve özellikle sağ ayağını mükemmel şekilde kullanarak birbirinden en farklı golleri atan bir futbol virtüözünü gösterir! Yalnız birkaç maçı hatırlatacagım size: Geçen yılki Grasshoppers UEFA elemeleri. Stoch dk 67'de giriyor maça ve attığı iki farklı enfes golle maçı 3-0”a taşıyor. Rövanşta yine 2-0 kazanıyoruz, Stoch 2. golü bir kontratakta atıyor. Yine geçen yıl Zorya ile oynadığımız UEFA ligi maçı... Maç 0-0, kilidi açamıyoruz bir türlü... Maçın 2. yarısında Stoch giriyor ve 
35 metreden bir füze çakıyor. Kalecinin 
topu görmesi mümkün değil. O maçtan sonra, Stoch mükafat olarak neredeyse hiç 


dakika bulamıyor Advocaat'tan! Bu arada buna rağmen, ortada şöyle bir istatistik var geçen yıldan: Ozan, Alper ve Volkan'ın attığı gollerin TOPLAMI kadar gol atıyor Stoch o yıl! #ü Avrupa Kupası, biri Kupa, 2'si hazırlık maçı galiba... HEM DE BU FUTBOLCULARIN 1/20'si -yani yirmide biri- kadar oynamasına rağmen!!! 

Son hatırlatacağım dakikalar bu yıldan. 
Monaco ile hazırlık maçı yapıyoruz. Dk 75, 1-0 mağlubuz. Stoch giriyor maça. Önce hemen 35 metreden bir füze çakıyor, kaleci son anda uçup çıkarıyor. Bir dakika sonra verdiği bir ara pastan bir forvetimiz düşürülüyor ve frikik alıyoruz. Stoch harika bir ölü yaprak vuruşunu köşeye ampul gibi asıyor. Dk henüz 77! Bir dakika sonra, sağdan gelen bir pasa, gelişine nefis bir şut atıyor ama kaleci uçarak çıkarıyor. Maç Stoch'tan önce ve sonra diye ikiye ayrılıyor. 

Birkaç gün önce okuduğum bir haber be 

ni yine şoke etti: Stoch'u Malatya'nın istediği ve takımımızın harıl harıl transfer edecek forvet aradığı aktarılıyordu! 


Takımın bir santrfor ve belki bir 10 
numaraya ihtiyacı olduğu doğru. Ama herhalde bizim takımın dış transferlerden önce acilen kendi çıkarları çerçevesinde kendi çocuğu Stoch'u keşfetmesi lazım. 


Geçen yıl, Advocaat'ın kestiği Stoch cezasında acaba şu olabilir mi? “Ben saatlerce taktik anlatıyorum, bu adam çıkıp 30-40 metreden çakıp gol atıyor ve sanki golü kolaylaştırarak ucuzlatıyor(!)”. Gerçekten merak ediyorum, gerekçe bu mu? Yoksa ona da o meşhur “Hep aynı golü atıyor” yalanları mı anlatıldı? 


Stoch, ciddi Fenerbahçeli. Hastalık derecesinde. Seyircinin ona büyük sevgisi ve açtığı bir kredi var. Bu sene umuyorum ki, Kocaman artık bir önceki döneminde olduğu gibi Stoch'a sorumluluk verecek ve onu değişik anlarda en verimli şekilde kullanacak. Çünkü Stoch henüz yalnız 27 yaşında! 
Daha 7-8 yıl bu takımı uçurabilir! Yeter ki onun takımda kalacağı ve ona değer verildiği konusunda ona güvence verilsin! 
Bu fırsatı kullanmamak tam bir delilik olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe'yi yıllardır tarihiyle tanıyan Ertuğrul Özkök ve Uğur Dündar gibi isimler ve sayısız taraftar arkadaşım, benimle aynı şeyi düşünüyorlar. İnanıyorum ki, Kocaman, takımı en iyi şekilde tüm oyuncularıyla kullanmayı başaracak. 


SON SÖZ SEVGİLİ TARAFTARLARIMIZA: 


Son sözüm, sevgili taraftarlarımıza: Lütfen stada gelin. Lütfen bu takıma hak ettiği desteği verin. Lütfen tribünleri doldurun. 
Lütfen artık sarı lacivertli renkleri tarihsel doruğuna çıkaracak dayanışmamızı derhal başaralım! 


Mutluluk tescillendi 


“Türkiye müşterinin sesi araştırması” sonuçlandı. 
opel, bir kez daha “müşteri bağlılık seviyesi 

en yüksek akaryakıt markası" seçildi. 

2006'dan bu yana opetl'i sevgisiyle hep zirvede tutan Türkiye'ye teşekkürler. 


Türkiye Müşterinin Sesi Araştırması, 2015 yılından bu yana Ipsos tarafından KalDer işbirliğinde gerçekleştirilmektedir. Araştırma, Şubat-Aralık 2016 döneminde, 18 yaş üzeri toplam 21.533 kişi ile başarılı görüşmeler üzerinden, telefonla anket yöntemiyle (CATI) yapılmıştır. Her sektör en az 1500 yanıt üzerinden raporlanmıştır. Araştırma kapsamında, il sınırlaması olmadan Türkiye'de ikamet eden 340.000'i aşkın TMS tüketiciyle temas edilmiştir. Her bir sektördeki marka pazar paylarına uyum gözetilerek, gerekli durumlarda 


ağırlıklandırma kullanılarak raporlanmıştır. TÜRKİYE MÜŞTERİNİN SESİ 


#FARKINIORTAYAKOY 
FENERBAHÇE 17/18 SEZONU FORMALARI 


Fenerbahçe'nin 2017/18 futbol sezonunda giyeceği adidas formalar, Fenerbahçe taraftarı ile buluştu. Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları için hazırlanan kampanyanın sloganı, , “FARKINI ORTAYA KOY” olarak ortaya çıktı. 


Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Efsane Çubuklu Maç Formasının bu sezonki tasarımında 103 golle şampiyon olunan, rekorlarla dolu 88-89 sezonunun çubuklu formasından esintiler görülüyor. Sade çizgilerle tasarlanan 2017 Çubuklu Maç Forması lacivert V yaka detayıyla dikkat çekerken, omuz bölümünde adidas'ın simgesi üç bant, sırt kısmın- da ise geçtiğimiz sezondan farklı olarak altta çubukların devam ettiği düz lacivert bir zemin mevcut. FARKINI ORTAYA KOY sloganıyla, Fenerbahçe'nin büyük taraftarıyla buluşan formanın tanıtımını Fenerbahçe'nin sembol ismi Volkan Demirel yaptı. Çubuklu forma aynı zamanda, adidas'ın Stadium to Street konsepti doğrultusunda, sadece sahada değil, hayatın her alanında giyilebilmesi için taraftarların beğenisine sunuluyor. 


Fenerbahçe Spor Kulübü? nün iki ana renginden biri olan sarı Fenerbahçe” ye duyulan gıpta ve kıskançlığı tasvir eder. 
2017/18 sezonu Fenerbahçe Sarı Forma, taraftarın uzun yıllardır özlemle beklediği sarı renkli tasarımı ile öne çıkıyor. Deplasman karşılaşmalarında giyilecek formanın yanlarında bulunan lacivert üç bant ile birleşen tasarımın asaleti temsil eden beyaz polo yakası ve kol uçlarındaki beyaz detayı, Fenerbahçe'nin kuruluş renklerine ithaf edildi. 
Futbolcuların performansına üst düzey katkı sağlayacak Climacool teknolojisine sahip adidas 2017/18 Fenerbahçe Sarı Forma aynı zamanda adidas'ın Stadium to Street konsepti doğrultusunda, sadece sahada değil, hayatın her alanında giyilebilecek. 


Fenerbahçe 2017/18 sezonunda hem iç saha hem de dış saha alternatifi olarak tasarlanan yeşil renkteki 3. forma, Fenerbahçe'nin logosundaki palamut dalından ilham alınarak tasarlandı. Logo içerisinde sarı lacivert renkler arasında yükselen yeşil palamut dalı Fenerbahçe” nin güç ve kudretini 


#FARKINIORTAYAKOY 
FENERBAHÇE 17/18 SEZONU FORMALARI 


sembolize ederken, yeşil renk ise yükselen bu kudret için başarının kaçınılmaz olduğunu ifade eder. Yeni başlayacak olan 2017/18 futbol sezonunda başarının simgesi olacak olan yeşil forma, adidas'ın Stadium to Street konsepti doğrultusunda, sadece sahada değil, hayatın her alanında giyilebilmesi için taraftarların beğenisine sunuluyor. 


Fenerbahçe A Futbol Takımı'nın 2017/18 futbol sezonunda giyeceği yeni formalar, adidas”ın en ileri, yenilikçi teknolojileriyle hazırlandı. Formalarda yer alan ClimaCool© teknolojisi sayesinde vücudun en çok ısınan bölgeleri tespit edilerek özel tasarlanmış havalandırma kanalları ile iç ve dış hava akımı oluşturuluyor. Böylece vücudun kuru ve serin kalması sağlanıyor. Bu da futbolcuların vücut ısılarını 90 dakika boyunca ideal 


seviyede tutarak, dayanıklılıklarını arttırıyor. 


#FARKINIORTAYAKOY 
FENERBAHÇE 17/18 SEZONU FORMALARI 


2017-2018 Sezonu Forma 


Lansmanı Yapıldı 

Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar' ın katılımıyla Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde formalar için özel bir tanıtım organizasyonu gerçekleştirildi. 


Mehmet Ekici: “3 forma da 


harika” 

“Farkını Ortaya Koy” sloganıyla üretilen yeni sezon formalarının çok güzel bir şekilde dizayn edildiğini ifade ederek sözlerine başlayan Mehmet Ekici, “3 forma da çok güzel. Aralarında en çok hoşuma giden ise çubuklu forma oldu. Fenerbahçe dendiğinde ilk aklan gelen forma da çubukludur. Favori formam şu anda üzerimde taşıdığım çubuklu oldu.” dedi. 


Taraftarımızın da yeni sezon formalarına ilgi göstereceğine olan inancını dile getiren Ekici, “İnsan ister istemez güzel renkler olunca motive oluyor. Taraftarımız da bu formalardan alsınlar ve stadımızda bizleri desteklesinler.” diyerek sözlerini noktaladı. 


Mathieu Valbuena: “Bu renkleri taşımaktan gurur duyuyorum” 


Mehmet Ekici'nin ardından söz alan Mathieu Valbuena, sarı lacivertli renkleri taşımaktan dolayı duyduğu gururu şu şekilde ifade etti: 


“Bana göre en güzel benim üzerimdeki yani yeşil olan. Son derece orijinal buldum. 
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Umuyorum bu sezon içinde sık sık giyeriz. 
Umuyorum taraftarımız da alır ve tribünlerde güzel görüntüler olur. Bu renkleri taşımaktan dolayı gurur duyuyorum.” 


Yeni sezon formalarının her futbolcu için heyecan yarattığını da ifade eden yıldız futbolcu, “Fenerbahçe'nin renkleri gerçekten harika ve bu 3 forma harika bir şekilde dizayn edilmiş. Ama bizim durumumuz ne olursa olsun motivasyonumuzu yüksek tutmalıyız. Yeni sezon formaları her zaman her futbolcuda heyecan yaratır ve tutkudur ama saha içindeki motivasyon farklı bir konu ve bunu her zaman sağlamak zorundayız.” şeklinde konuştu. 


Nabil Dirar: “Formalarımız bize 


şans getirecek” 

Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena'nın ardından söz alan Nabil Dirar ise, 3 formanın da yeni sezonda şans getireceğine inandığını ifade etti. 


Yeni sezon formalarını çok beğendiğini söyleyen Dirar, “Fazlasıyla beğendim. Hoşuma gitti. Materyal olarak da hafif ve kendimi içinde rahat hissettim. Umuyorum yeni sezonda yeni formalarımız şans getirir. En güzeli her zaman klasik çubuklu formadır. 
Umuyorum bütün formalar bize şans getirir ve güzel sonuçlar alırız.” dedi. 


Fenerbahçe'nin her zaman saygıyı hak eden büyük bir kulüp olduğunu da dile getiren başarılı futbolcu, “Fenerbahçe'nin forması ne olursa olsun, adının olduğu her 


yerde büyüktür. Bu nedenle Fenerbahçe'ye herkes saygı duymalıdır. Daha önce Fenerbahçe'ye karşı forma giydim ve karşımızda büyük oyunculardan kurulu olan bir takım olduğunu biliyordum. Fenerbahçe, her zaman saygıyı hak ediyor. Kendimizi iyi hissettiğimiz bir forma, çünkü Fenerbahçe forması.” şeklinde konuştu. 


Forma lansmanına katılan futbolcumuz Roman Petrovich Neustadter'in de sorusuna, “Bana iyi bir karşılama yapmadın ama gerisi iyiydi.” şeklinde esprili bir cevap veren Nabil Dirar; “İyi bir takım buldum. 
En önemlisi de takım arkadaşlarım çok iyi karşıladılar. Saha dışındaki iletişimimiz saha içinde etkili olacaktır. Taraftarlarımıza bir kupa armağan etmek istiyoruz. Onlarla birlikte başarılı olmak istiyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı. 


Spor Toto Süper Lig 
2017/2018 sezonu öncesi Kurlüpler Birliği olağan toplantısı yapıldı. Toplantının ardından başkan Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu. 

Gümüşdağ, Süper Lig maçlarında 18 yerine 21 kişilik kadrolarla oynanması konusunda karar aldıklarını, TFF Başkanı Demirören'in de buna onay verdiğini belirtti. Takımlar mücadele sırasında 5 oyuncu ve performans antrenörü ile ısınabilecek. 


Öte yandan Video Hakem Uygulaması'nın 2018 Ocak'ta başlanacağı açıklandı. 


Ayrıca Gümüşdağ, 10 Ağustos'ta yapılacak Kulüpler Birliği başkanlık seçiminde aday olmayacağını duyurdu. Kulüp temsilcileri ise bu görüşe katılmayarak Gümüşdağ'ın görevde kalmasını talep etti. 

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ, görevde bulunduğu 3 yılda önemli işlere imza attıklarını söyledi. 

Başkanlığı döneminde sevgi, saygı ve birliktelik esaslarına önem verdiklerini aktaran Gümüşdağ, “Bu 3 yılda bir kez olsun sesler yükselmedi. 
Konuşup halledemeyeceğimiz fikir ayrılıkları oluşmadı. Toplantı katılım oranlarımız daima yüzde 90, yüzde 100 oldu.” diye konuştu. 

Vakfın 10 Ağustos'ta yeni başkanını seçeceğini ve kendisinin aday olmadığını aktaran Gümüşdağ, “Yeni sezon başlıyor. 3 senedir gururla üstlendigim bu görevi tamamlıyorum. 
Yeni dönemde aday olmayacagımı arkadaşlarıma ilettim. 10 
Ağustos Perşembe günü yapıla- 


cak bir toplantıyla yeni seçilecek başkana görevi devredeceğim. Artık benim için “hoşçakal? 
deme zamanı geldi ama var gücümüzle Kulüpler Birliği için hizmet vermeye devam edecegim. Bu vakıf, Türk futbolu için önemli ve stratejik bir değere kavuştu. Bundan sonra da etkisini devam ettirecektir. Ben sadece koltuk değiştireceğim.” 
ifadelerini kullandı. 

Göksel Gümüşdağ, toplantı- da yeni sezon uygulamalarıyla ilgili aldıkları kararlara da değinerek, şunları kaydetti: 

“1997 yılından beri 18 kişi olan maç kadrosunun, 21'e 


çıkarılmasıyla ilgili bir karar aldık. Bu kararı Sayın Demirören ile görüştüm. TFF de bu karara olumlu bakıyor. Bu konuda 

bir mutabakat sağlamış bulunmaktayız. Amaç, tüm oyuncuların maçın içinde olmasına ve konsantrasyonlarının daima üst seviyede tutmalarına yardımcı olmak. Bu düzenlemeyle saha zemin sulaması ve 3 kişiyle sınırlı olan saha kenarında ısınan futbolcu sayısını 5'e çıkarılması ve bu oyunculara performans antrenörünün eşlik etmesiyle ilgili karar aldık. Bu, futbolun gelişimiyle ilgili alınan en önemli kararlardan birisi.” 
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Bu yıl 2. si düzenlenen Fenerbahçe Doğuş Yelken Büyükada Kampı'nın özel ziyaretçileri vardı. 


Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, sponsorumuz Doğuş 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Şahenk, Asbaşkanlarımızdan Ali Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, Önder Fırat, Ozan Balaban, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Cenk Başak ile Gür Çağdaş ve Doğuş Grubu yetkilileri kampta bulunan sporcular ve teknik heyetle bir araya geldiler. 


Ziyarette sporcularımızla Olimpiyat hedefleri üzerine görüşen Başkanımız Aziz Yıldırım, başarı için çalışmanın önemine vurgu yaptı. “Çok çalışın. Dünyada Fenerbahçe'ye madalya kazandırın” diyen Başkanımız, “Sizden bu başarıları bekliyoruz. 
Hepinizi çok seviyorum” ifadelerini kullandı. 


Sponsorumuz ve aynı zamanda tutkulu bir yelkenci olan Ferit Şahenk de “Fenerbahçe'yi yelken dünyasında çok iyi bir yere getireceğiz. Buna inanıyorum. Çok iyi bir ekibimiz, çok 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iyi teknik heyetimiz var. İyi bir Başkanımız var. Biz bir tane Olimpiyat altın madalyası istemiyoruz, daha fazlasını istiyoruz. 
O'nun için buradayız” diye konuştu. 


Fenerbahçe Doğuş Yelken 
Şube Sorumlusu Selma Rodopman ise konuşmasında “Fenerbahçe Doğuş Yelken olarak; kurduğumuz sistemli yapıyla “istikrarlı bir başarı için çalışıyoruz. Geleceğe dair sayısız plan ve programlar yapıyoruz. 
Amacımız onlarca hatta yüzlerce “başarılı sporcu” çıkararak onları hem Fenerbahçe'mize hem de Türk sporuna kazandırmak” olduğunu belirterek hedeflerinin 
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 
yelkende Türkiye'ye ilk madalyayı getirmek olduğunu söyledi. 


Ziyarette ayrıca 470 Dünya Şampiyonası'nda 5. olarak Türkiye tarihinde bir ilke imza atan Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcularımız Deniz-Ateş Çınar için kutlama pastası kesildi. 


Şube Sorumlumuz Selma 
Altay Rodopman, antrenörlerimiz Dr.Malte Philipp, Stefan de Vires, Ercan Karagün, Mariia Dolynsak Köroğlu, Yaşar Kabakçıoğlu, Hazal Şişman ve Arıkan Toksoy gözetiminde gerçekleşen bu kampta; Laser, 
420 ,470 ve Optimist A,B ve C 
takımlarımızın sporcuları yoğun bir program dahilinde çalışmalarını tamamlarken ekip olarak bir arada vakit geçirdiler. 


Yelkencilerimiz kamp programı dahilinde hava şartlarına göre 4-6 saat süren deniz antrenmanlarının yanı sıra her gün yüzme antrenmanları, teorik eğitimler ve kondisyon çalışmaları yaptılar. 


Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcularımız yaz dönemi çalışmalarını hızlandırdı. 


Sporcularımızın fiziksel ve mental gelişimlerini tamamlayabilmeleri için eğitimlerini çeşitlendiren şubemiz, Fenerbahçe Boks Şubemiz sporcuları ile antrenman yaptı. 


Kulübümüz bünyesindeki spor branşlarının birbirinden öğrenerek gelişmelerinin amaçlandığı bu çalışmada yelkencilerimiz; boks sporcularımızdan, dayanıklılığı ve gücü artırma, hareketleri hızlandır- 


Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubemizden Branşlararası Deneyim Antrenmanı 


ma, hızlı düşünme, refleksleri güçlendirmeye dair deneyim edindiler. Branşlar arası disiplinleri de deneyimleyen Fenerbahçe Doğuş Yelken ve Boks sporcularımız, antrenmanda eğlenceli anlar da yaşadılar. 


ISTANBUL ASIA 
HOTEL& SPA 


ŞIKLIK VE KONFOR BİR ARADA HEM CANLI HEM ÜCRETSİZ VIAPORT OUTLET - ALIŞVERİŞ Superior, Deluxe, Türkiye ve Avrupa'daki Basketbol ve Dünyaca ünlü markalar sadece Suit Odalar Futbol Maçlarını İzleme Ayrıcalığı yürüme mesafesinde 


EN SEÇKİN TOPLANTILAR RUH VE BEDEN İÇİN EN İYİSİ ÜCRETSİZ SHUTTLE VE ÜCRETLİ TRANSFERLER Toplantılarınızı yeni bir mekanda Dinlenmeye ihtiyacınız varsa Otel - Saw - Otel organize edin, konforlu bir şekilde Miracle Spa ile rahatlayın gerçekleştirin 


Miracle Istanbul Asia Hotel & SPA 
Bilgi ve rezervasyon için; T: 0216 510 04 04 


E: sales(&miracleistanbulasia.com Harmandere Mah. Dedepaşa Cad. Site Sok. No 8. Pendik-İstanbul 


HDI Sigorta, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun sigorta sponsoru oldu 


Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO'su Ömer 
Onan, HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ve 
Nildem Global Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Elif Hazinedaroğlu'nun katılımıyla TBF & HDI Sigorta sponsorluk anlaşması imza töreni gerçekleştirildi. 


Söze “Türk basketbolunun geldiği noktada devlet desteginin önemli katkılarının yanı 


sıra, özel sektörle yürüttüğümüz işbirliklerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında HDI Sigorta ile birliktelik çok önemli” diye başlayan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, konuşmasında “Türk basketboluna destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza minnettarız. Bugün takımlarımızın ve liglerimizin artan marka değerleri sayesinde, aldığımız kamu desteğine ek olarak, özel sektör kuruluşlarımız ile daha çok omuz 


TURKISH 
AIRLINES 


EUROLEAGUE 


Fenerbahçe Doğuş'un Euroleague'teki Fikstür ve Maç Programı 


THY Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızın THY Euroleague 2017-2018 Sezonundaki fikstür ve maç takvimi belli oldu. Fenerbahçe Doğuş'un Fikstür ve 


maç programı şöyle: 


1. Hafta-12.10.2017 Perşembe // Unicaja Malaga-Fenerbahçe Doğuş 

2. Hafta-19.10.2017 Perşembe // EA7 Milano-Fenerbahçe Doğuş 

3. Hafta-25.10.2017 Çarşamba // Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes 

4. Hafta-27.10.2017 Cuma // Panathinaikos S.-Fenerbahçe Doğuş 

5. Hafta-02.11.2017 Perşembe // Fenerbahçe Doğuş-Valencia 

6. Hafta-10.11.2017 Cuma // Brose Bamberg-Fenerbahçe Doğuş 

7. Hafta-15.11.2017 Çarşamba // Fenerbahçe Doğuş - Olimpiakos 

8. Hafta-17.11.2017 Cuma // CSKA Moskova-Fenerbahçe Doğuş 

9. Hafta-24.11.2017 Cuma // Fenerbahçe Doğuş-Khimki Moskova 

10. Hafta-30.11.2017 Perşembe // Baskonia Vitoria-Fenerbahçe Doğuş 
11. Hafta-08.12.2017 Cuma // Barcelona Lassa-Fenerbahçe Doğuş 

12. Hafta-14.12.2017 Perşembe // Fenerbahçe Doğuş-Zalgiris Kaunas 

13. Hafta-19.12.2017 Salı // Fenerbahçe Doğuş-Kızılyıldız 

14. Hafta-21.12.2017 Perşembe // Maccabi Fox-Fenerbahçe Doğuş 

15. Hafta-28.12.2017 Perşembe // Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid 

16. Hafta-05.01.2018 Cuma // Fenerbahçe Doğuş-Baskonia 

17. Hafta-11.01.2018 Perşembe // Valencia Basket-Fenerbahçe Doğuş 
18. Hafta-17.01.2018 Çarşamba // Fenerbahçe Doğuş-Panathinaikos S. 
19. Hafta-19.01.2018 Cuma // Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş 

20. Hafta-26.01.2018 Cuma // Fenerbahçe Doğuş-Barcelona Lassa 

21. Hafta-01.02.2018 Perşembe // Olimpiakos-Fenerbahçe Doğuş 

22. Hafta-09.02.2018 Cuma // Fenerbahçe Doğuş-Brose Bamberg 

23. Hafta-22.02.2018 Perşembe // Fenerbahçe Doğuş-EA7 Milano 

24. Hafta-02.03.2018 Cuma // Real Madrid-Fenerbahçe Doğuş 

25. Hafta-09.03.2018 Cuma // Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Doğuş 

26. Hafta-16.03.2018 Cuma // Fenerbahçe Doğuş-CSKA Moskova 

21. Hafta-20.03.2018 Salı // Fenerbahçe Doğuş-Maccabi Fox 

28. Hafta-22.03.2018 Perşembe // Kızılyıldız-Fenerbahçe Doğuş 

29. Hafta-29.03.2018 Perşembe // Khimki Moskova-Fenerbahçe Doğuş 
30. Hafta-05.04.2018 Perşembe // Fenerbahçe Doğuş-Unicaja Malaga 


omuz yürümenin mutluluğunu yaşıyoruz. Federasyonumuzun kıymetli tesislerini daha 

önce de sigorta kapsamına koruyan ve bugün anlaşmamızı memnuniyetle yenileyen HDI Sigorta'ya federasyonumuza verdikleri destek için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. 


Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, HDI Sigorta'nın desteğinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek “Bu yıl, hepimiz için olağanüstü başarı ve heyecanlarla dolu bir yıl olarak göz kamaştırıyor. 
Türkiye Basketbol Federasyonu olarak yürütmekte olduğumuz tüm liglerde mücadele eden kulüplerimiz, uluslararası turnuvalarda başarılı çıkışlar yapan millilerimiz ve Kadınlar Basketbol Milli takımımızın Avrupa'da ortaya koyduğu başarılara ek olarak, şimdi de EuroBasket 
2017 organizasyonun D Grubu ve final karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak olmamızın büyük heyecanını yaşıyoruz. Avrupa'nın öne çıkan takımlarının mücadele edeceği bu şampiyonada unutulmaz anlar bizi bekliyor. Daha önce, bu turnuvalarda oyuncu olmanın heyecanını yaşarken, şimdi ise bu etkileyici organizasyonun kusursuz bir şekilde düzenlenmesi için çalışıyor olmanın gururunu yaşıyorum. 
Halkımızın sporcularımızı yalnız bırakmayacağına inancım tam. 
Tüm basketbol severleri, aileleri, tanıdıkları ve çocuklarıyla birlikte milli takımımıza destek olmaya çağırıyoruz. Hepimizi büyük bir gurura sevk eden basketboldaki başarımızın sürdürülebilir olmasını çok önemli. 
Bu gelişimin tutarlığı için yürüttüğümüz altyapı çalışmalarından tesislerimize kadar birçok yönü kapsayan programımızı tüm paydaşlarımızın desteklenmesini istiyoruz. Gelişimimizin sürekliliği açısından özel şirketlerin desteği bizim için çok değerli. 
Bu konuyu sadece sponsorluk açısından değil özel şirketlerin sporu kucaklaması açısından degerlendiriyoruz. Bu açıdan, HDI Sigorta'nın yürüttüğü basketbol sponsorluğu bizi çok mutlu ediyor. Kendilerine tekrarlanan bu destekleri için çok teşekkür ederiz. Değerli antrenörümüz Ufuk Sarıca'ya katkıları için yeniden teşekkür ediyor, bu zorlu turnuvada mücadele edecek tüm 


millilerimize şimdiden büyük başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi 


TÜRKİYE 


BASKETBOL 
FEDERASYONU 


Türkiye Basketbol Federasyonu ile yaptıkları anlaşmayı yenilemekten mutluluk duyduklarını belirten HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, “Türk sporuna, özellikle amatör branşlara destek veren ender sigorta şirketlerinden biriyiz. 
Sponsorluklarımız özellikle basketbol ve voleybolda sürüyor. 
Amacımız sporcularımıza ve ülkemize, ulusal ve uluslararası arenalarda hak ettikleri galibiyetlere ulaşmaları için destek olabilmek. Bunun yanı sıra, başarı için uğraş veren takımlarımızı ve Sporcularımızı risklere karşı güvence altına almak. Abdi İpekçi ve Ankara Spor Salonlarını sigortalayarak teminatımız altına aldık. İki yıldır Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yanında yer almaktan gurur duyuyoruz. Türk basketbolunun ve basketbolcusunun dünya markası olma yolundaki çalışmalarına destek olmaktan mutluluk duyuyor. İşbirliğimizin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyoruz” dedi. 


Nildem Global Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Elif Hazinedaroğlu ise TBF-HDI Sigorta birlikteliğinin uzun yıllar sürmesi temennisin- de bulunarak “5 yılı aşkın süredir sigorta ihtiyaçlarını karşılamak üzere brokerliğini yaptığımız Türkiye Basketbol Federasyonu'nu, Türk sporuna verdiği desteği arttıran HDİ Sigorta ile bir sponsorluk anlaşması kapsamında tekrardan bir araya getirmekten mutluluk duyuyor ve bu üçlü işbirliğinin daha uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum” diye konuştu. 


Euroleague Kupalı Dünya Fenerbahçeliler Günü 
Kutlaması 


Fenerbahçe SK İzmir Şubesi her yıl olduğu gibi bu yıl da 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Gününü coşkulu bir balo ile kutladı. 

19 Temmuz Çarşamba günü 
Bayraklı İzmir Arena'da gerçekleşen baloya Asbaşkanımız ve Fenerbahçe Doğuş Basketbol Şube Sorumlumuz Ozan 


19'074de 


Balaban, Yönetim Kurulu Danışmanımız Vedat Olcay, 
İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Onur Dinç, İzmir Vali Yardımcılarından Cumhur Güven Taşbaşı ve İzmir Şube Yönetim Kurulu üyelerimizin yanı sıra birçok üye ve taraftar katıldı 


Hedef 1 Milyon Üye Projesi kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübünün resmi üyesi olanların rozetlerinin takıldığı baloda, Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızın imzaladığı 5 adet basketbol formasının hediye edildiği bir çekiliş gerçekleşti. 

Fenerbahçe Doğuş Basketbol takımımızın bu yıl kazandığı THY Euroleague 2017 Kupası- nın da geldiği balomuzda, gece boyunca canlı müzik yapan Aegean Band'ın keyifli müzikleri eşliğinde eğlenen konuklarımız gecenin ilerleyen saatlerinde 


ERKEN TANI VE ecipii 
OTİZMLİ BİR ÇOCUK “© 


YENİDEN 


DOĞABİLİR 


Samba Oryantal Şov Grubu- nun renkli gösterisiyle coştu. 
Gecenin sonunda İzmir Marşını söyleyerek anlamlı bir kapanış gerçekleştiren katılımcılar, bir Dünya Fenerbahçeliler Gününü de geride bırakarak balo mekânından memnun bir şekilde ayrıldı. 


Kanada Fenerbahçeliler Derneğimiz, Fenerbahçe 
Spor Kulübü'nün kuruluş yılını temsil eden 19 Temmuz (19.07) Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde, Özel Tohum Vakfı 
Özel Eğitim Okulu'nun spor salonunu yeniledi. 


Bu özel günde, Dünyanın dört bir yanındaki Fenerbahçeliler ile Kulüp arasında bir köprü görevi üstlenen taraftar derneklerinden biri olan Kanada Fenerbahçeliler Derneği, Tohum Otizm Vakfı'na bir iyilik armağan etti. 


Kanada Fenerbahçeliler Derneği'nin her yıl düzenlediği Geleneksel Balosu'nun dördüncüsü bu yıl 15 Nisan'da, Fenerbahçe'ye gönül vermiş birçok sarı-lacivertlinin katılımı ile Toronto'da gerçekleştirildi. Bu yılki baloyu diğer yıllardan ayıran en önemli özellik ise Tohum Otizm Vakfı'nın otizmli öğrencilere eğitim verdiği Özel Eğitim Okulu'nun spor salonunun etkinlikten elde edilen gelir ile yenilenmesi oldu. 


Kanada Fenerbahçeliler 
Derneği Başkanı Mehmet 
Ökem ve Genel Sekreter Arzu 


Avşar, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde Tohum Otizm 
Vakfı Özel Eğitim Okulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldiler. Yenilenen spor salonunda mini bir gösteri sergileyen otizmli öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi. 
Öğrencilerle bu mutluluğu yaşayan Ökem ve Avşar, Fenerbahçe Camiası için önem taşıyan bu anlamlı günde Dernek olarak böyle bir fayda sağlamanın sevincini yaşadılar. 


Tohum Otizm Vakfı 
Hakkında 


Tohum Türkiye Otizm 
Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, “Otizm Spektrum Bozukluğu” 
olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir 
sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 
Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir. 


Daha fazla bilgi için: Hatice Yörük / hatice.yoruk©&tohumotizm.org.tr212 244 7500 / 5343349768 
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Gerçekten de Türkiye onu önce 
> Marco Aurelio olarak tanımış, 

e > Trabzonspor ve Fenerbahçe “takımlarındaki başarılı futboluyla beğenip alkışlamıştı. 


©» Dahasonraki süreçte “Vatandaş & Mehmet” adıyla, kırmızı-beyazlı milli > “takım formasını temsil ederken ortaya > koyduğu performansla bir kez daha 

> “gönülleri kazanmasını bilmişti. 
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— - 15 Aralık 1977 Rio doğumlu olan Aurelio'nun da ismi, her Brezilyalı'nın — ki gibi bir hayli uzundu: 


Marco Aurelio Brito dos Prazeros Futbola önce salon futbolu 
> oynayarak başlayan Aurelio'nun ilk 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Mehmet Avrelio.. Sporseverler onu milli takımının ilik. a lejyoner futbolcusu olarak sevdi 


Mehmet Marco )NURELİO.. 


kulübü ünlü Flamengo olmuştu... 
2001'deki bir sezonluk Olario macerasından sonra adımını 

ülkesi dışına atarak, iki yıl süreyle Trabzonspor formasıyla Türk futbolseverlerinin dikkat ve beğenisini kazanmıştı. Karadeniz takımı ile 2002-2003 sezonunda Ziraat Türkiye 
Kupasını kaldıran Aurelio'yu 2003 
transfer sezonunun en flaş ismi olarak Fenerbahçe'de görüyoruz. 


Fenerbahçe'de -hazırlık maçları 
dışında - forma giydiği toplam 220 
maçın 207'sinde ilk onbirde sahaya çıkmıştı. Real Betis'e gittiği 2008'e kadar geçen 5 sezonluk süreçte, Fenerbahçe ile 3 Türkiye Süper Ligi (2003-4, 2004-5 ve 2006-7) ile 2007-8 Türkiye Süper Kupası'nın kazanılmasında büyük katkı sağlamıştı. 

1.78 m. boyunda ve 78 kiloluk fizik yapısına karşın, inanılmaz markaj 


Si 


aza 


becerisiyle rakip futbolcuları yıldırır, Zİ 
adeta nefes aldırmazdı. Genelde görev i 2 
yaptığı orta alanda, mükemmel sezgisi ; ve tayming yeteneğiyle rakiplerinden kaptığı toplar nedeniyle taraftarın ona taktığı “top hırsızı” lakabı da kuşkusuz ” 
boşuna değildi. Hücuma dönük orta“ 2 
saha oyuncusu tipinin başarılı bir gar örneği idi.. 


2006 yılında Türk vatandaşlığına 
geçerek Mehmet Aurelio adını alan futbolcumuzu, Türk milli futbol takımının değişmez elemanı olarak Ay-yıldızlı forma için ter dökerken ZE izliyor ve futbolseverlerin gönüllerini fethederken alkışlıyoruz. Yurt dışına Ti gittiği süreç dahil, 2012 yılına kadar 37 N 


kez giydiği Ay-yıldızlı forma ile 2 de gol kazandıran Mehmet Aurelio, halen 13,7 ve 3 yaşındaki kızları ile birlikte yaşamını ülkemizde sürdürüyor ve Altınordu altyapısında eğitici olarak görev yapıyor.. 


Gi NN e 


Emre Polat 


Ağustos ayına yeni girdiğimiz bugünlerde artık 2017 yaz transfer döneminin de sonlarına yaklaşıyoruz. Avrupa'da bütün ligler ağustos ayının sonunda başlamış olacak. Bizleri yine harika bir sezon bekliyor. Yıldız transferler her sene olduğu gibi bu sene de epey konuşuldu. 

Kulüpler FFP yüzünden transfer yaparken epey zorlandı diyebiliriz. Kimi yorumcular FFP'yi eleştirirken kimileri de kulüplerin geleceği için çok önemli bir kural olduğunu düşünmekte. Transfer dönemine baktığımız zaman İngiltere ekiplerinin büyük harcama yaptığını görüyoruz. 
Premier Lig ekiplerinin gelirinin inanılmaz olduğu bir ortamda futbolculara da yatırım yapmaktan kaçınmadılar. 

TV yayın gelirlerinin uçuk olduğu Premier Lig'de küme düşen takım bile Spor Toto Süper Lig şampiyonundan fazla gelir elde ediyor. Durum böyle olunca da kulüpler İngiltere ekiplerine futbolcu satarken örnek olarak verirsek; 1 Milyon Euro ise futbolcularının değeri İngiltere'ye 10 Milyon Euro'ya satabiliyorlar. 

2017 yaz transfer döneminde gerçekleşen 
önemli transferleri sizler için araştırdık: 


Romelu 
Lukaku: 


Everton'dan Manchester United'a transfer olan Belçikalı yıldız için “Şeytanlar” yaklaşık 85 Milyon Euro bonservis ödedi. 
Ferguson'dan sonra ligde istenilen başarıyı yakalayamayan Manchester, bu sezon tek hedefi şampiyonluk olacaktır. Zlatan'ın sakatlığı sonrası da santrafor mevkiisini Lukaku'ya teslim edeceği gözüküyor. 
Lukaku'nun da performansına baktığımız zaman Premier Lig'de 185 maça çıkan 


Belçikalı yıldız 85 kez gol sevinci yaşamıştır. 
Manchester'ın yeni golcüsü toplam kariyerinde ise 326 maçta 152 gole imza atmıştır. Geçtiğimiz yıllarda Chelsea'de Lukaku'nun Everton'a gitmesine izin veren Portekizli teknik adam Jose Mourinho, yıldız golcünün o günden beri büyük bir aşama kaydettiğini vurguladı. Mourinho bununla birlikte Lukaku'nun hala kendisini en üst seviyede kanıtlaması gerektiğini söyledi. Portekizli teknik adam sözlerine şöyle devam etti: “Lukaku son birkaç sezonda kendisine çok geliştirdi. Artık Chelsea'deki genç ve deneyimsiz oyuncu değil. United'a çok üst düzey bir golcü olarak geldi. Ancak ne kadar geliştiğini özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında göstermesi gerekiyor” dedi. 


Alexandre 
Lacazeftte: 


Fransız yıldızın bu sezon Lyon'dan ayrılacağına kesin gözüyle bakılıyordu. 
Arsenal, Lyon'a 53 Milyon Euro bonservis parası vererek Lacazetti'yi transfer etti. 
Lyon'da oynadığı futbolla birçok kulübün transfer listesinde olan Lacazetti Arsenal'i seçerek kendisini büyük bir maceraya attı da diyebiliriz. Lacazetti'nin kariyerine baktığımızda toplam 275 maçta 129 kez fileleri sarstığını görüyoruz. Arsenal'in de Fransız ekol futbolculara verdiği değeri düşünürsek, Lacazetti'nin uzun yıllar Arsenal formasını giyeceğini söyleyebiliriz. 


Bonucci konu hakkında, “Herkes olayların orada başladığını düşünüyor. 
Açıkçası aksine o son olaydı. Ondan önce başka şeyler de vardı./o100'ümle oynamam için kendimi önemli hissetmem gerekiyor. 
Milan taraftarı beni bağrına basarsa Juventus forması ile nasıl mücadele ettiysem burada da aynısını yapacağım” dedi. 


Leanardo 
Bonucci: 


Eski günlerine dönmek isteyen Milan, bu yaz transfer dönemine damga vurdu. 
Özellikle senelerdir Juventus formasını giyen, Bonucci'nin transferi Avrupa spor medyasında geniş yer buldu. Milan, Bonucci karşılığında Juventus'a 42 Milyon Euro bonservis ücreti ödedi. Leonardo Bonucci Milan'a transferinin Allegri ile yaşadığı sorunlar olmadığını, takımda kendini önemli hissetmediği için ayrıldığını açıkladı. 


Bonucci, “Benim gibi her şeyi olduğu gibi, doğru ve doğrudan söyleyen biri ile yıllar içinde tartışmalar yaşanması normal.” 
dedi. 


Bonucci, Allegri tarafından disiplinsiz hareketleri neden gösterilerek Juventus'un Porto ile karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında kadro dışı bırakılmıştı. Bunun nedeni ise önceki haftasonunda oynanan ve 4-1 kazanılan Palermo maçının son dakikalarında ikili arasında yaşanan tartışma olduğu iddia edilmişti. 
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Fenerbahçe Üniversitesi'nin Silivri'de kurulacak kampüsünde incelemelerde bulunmak için bölgeye giden Başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ı da makamında ziyaret etti. 


Ziyarette Başkanımız Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Vefa Küçük, Yönetim Kurulu Danışmanımız Vedat Olcay, Fenerbahçe Üniversitesi Kurucu Rektörü Ali Rıza Büyükuslu ve Silivri Şube Başkanı Orhan Opçin de yer aldı. 


Ziyaret esnasında Silivri Belediye Başkanı Ozcan Işıklar, Fenerbahçe Üniversitesi'nin kurulacağı alanla ilgili 


bilgiler verdi ve üniversitenin Silivri 

için önemine değinerek Silivri halkının Fenerbahçe camiasını Silivri'de görmekten dolayı büyük memnuniyet duyacağını belirtti. 


Ziyaretin ardından Fenerbahçe Üniversitesi'nin Silivri'de kurulacak kampüsüne giden Başkanımız, yöneticilerimiz ve Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Fenerbahçe Üniversitesi'nin Spor Bilimleri Fakültesi'ne tahsis edilen kampüs binalarında incelemeler yaptılar, üniversitenin kurulması planlanan araziler ve mevcut binaların içini gezdiler. 

Ayrıca kampüs içinde açılan Selimpaşa Üretici Kadınlar El Sanatları sergisini de ziyaret eden Başkanımız Aziz Yıldırım, yöneticilerimiz ve Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, sergi açanlarla tokalaştı ve kısa süreli sohbet gerçekleştirdi. 


Ardından Başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz, Edirne'de yapılacak Edirne Fenerbahçe Evi'nin arsasını ziyaret etmek için Edirne'ye hareket etti. 


Edirne Fenerbahçe Evi'nin Arsası Üzerinde İncelemelerde Bulunuldu 


Başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz, Edirne'de yapılacak Edirne Fenerbahçe Evi'nin arsasını gezmek için Edirne'ye gitti. 

Başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz, Edirne Şube Başkanı Cavit Alamut'un da eşlik ettiği ziyarette Edirne'de yapılacak Edirne Fenerbahçe Evi'nin arsası üzerinde incelemelerde bulundu. Ardından Hedef 1 Milyon Üye projesi kapsamında Kulübümüze üye olan taraftarların üyelik formlarını imzalayan Başkanımız Aziz Yıldırım, yeni üyelerle fotoğraf da çektirdi. 

Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulunan Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Vefa Küçük, Edirne Fenerbahçe Evi'ni mayıs ayında bitirmek istediklerini söyledi. Vefa Küçük, “Edirne ve Trakya Bölgesi'nde yaşayan Fenerbahçelileri bir araya toplamak amacıyla bir an önce temellerini atıp bu projeyi hayata geçirmeyi istiyoruz” şeklinde konuştu. 


> Rıdvan BİRTEK 


Fenerbahçe Spor Kulübü 
Yüksek Divan Kurulu Temmuz 
Ayı Olağan Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerimizde yapıldı. YDK Başkanı Vefa Küçük'ün başkanlığındaki toplantıya Başkanımız Aziz Yıldırım, Yöneticilerimiz ve çok sayıda kurul üyesi katıldı. 

Toplantı; Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşları, vefat eden yönetici, sporcu, taraftarlarımız, kulüp çalışanlarımız ile vatan uğrunda can veren tüm asker, emniyet mensubu ve sivil şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın hep bir ağızdan okunmasıyla başladı. 

Vefa Küçük: “Türkiye Cumhuriyeti var oldukça Kulübümüz de var olacak” 

Kısa bir konuşma yapan YDK Başkanı Vefa Küçük, sözlerini 
15 Temmuz kalkışmasına ayırdı. 
Küçük, “15 Temmuz'da ülkemiz bir felaket yaşadı. Bizler bunu, 
3 Temmuz 2011'de yaşadığımız, 
karşılaştığımız kumpas sonucu 


VEraKUGL KE 
“Türkiye Cumhuriyeti var oldukça Kulübümüz de var olacak” 


ülkede bazı tehlikelerin baş göstereceğini ilgili makamlara söylemiştik. Birçoğu bunu Fenerbahçe'nin meselesi sanıp belli kesim bunları ciddiye almadı. Ama işin ciddiyeti 

15 Temmuz'da anlaşıldı. Bu 
başkaldırıyı önlemek için tüm güvenlik güçleri Fenerbahçeliler ve Türk Milleti buna karşı geldi. 
Keşke 2011'de söylediklerimiz dikkate alınsaydı da bu kadar şehit ve gazi vermeseydik” diye konuştu. Vefa Küçük, bundan sonra da teyakkuz halinde olunması gerektiğini belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti var oldukça Kulübümüz de 

var olacak” diye konuştu. 
Başkan ve yönetimin Kulübün menfaati doğrultusunda yararlı faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Küçük, “Başarıyla devam eden bir süreç. Ülkedeki tüm çalkantılara rağmen çok yararlı hizmetleri birlikte görüyoruz. İnşallah kulübümüz gelecekte daha iyi noktalara gelecektir” diye konuştu. 


Mosturoğlu: “Büyük 
Fenerbahçe taraftarı şanlı bir direniş göstermiştir” 

Yönetim Kurulu adına faaliyet raporunu Asbaşkanlarımızdan Şekip Mosturoğlu okudu. İçinde bulunduğumuz Temmuz ayının iki önemli tarih ihtiva ettiğini belirten Mosturoğlu bunlardan birinin 3 Temmuz, diğerinin de 
15 Temmuz olduğunu söyledi. 


“3 Temmuz FETÖ/ PDY kumpaslarının başyapıtıdır” diyen Mosturoğlu, “ Büyük Fenerbahçe taraftarı kumpasın ilk gününden itibaren şanlı 

bir direniş gerçekleştirmiştir. 

3 Temmuz 2011'de başlayan 
direniş tüm ülkeye örnek olmuştur. 3 Temmuz için en büyük beklentimiz mahkeme tarafından verilen beraat kararının Yargıtay'ca da onanmasıdır” dedi. Bu kumpası yapanların yargılandığını hatırlatan Mosturoğlu ardından tazminat süreçleri başlayacağını yineledi. 

Mosturoğlu: “Fenerbahçe'nin duruşu bellidir” 

15 Temmuz ile ilgili 
Fenerbahçe'nin duygu ve düşüncelerinin Resmi İnternet Sitemizden açıklandığını belirten Mosturoğlu, “Fenerbahçe'nin duruşu bellidir. Gazi Mustafa Kemal'in açtığı yolda milletimiz hiçbir güce boyun eğmeyecektir. 
Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiasının duruşu ve yeri bellidir. Darbe kalkışmasına karşı başlatılan direnişte şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömürler diliyorum” dedi. 

Mosturoğlu: “Kombine 16 
bini, forma 45 bini geçti” 

Yatırımların sürdüğünü belirten Mosturoğlu üniversite çalışmalarının devam ettiğini, gelecek yıl Silivri'deki yerleşkede eğitime başlanacağını bildirdi. 
“Futbol Takımımız Sayın 
Aykut Kocaman ve ekibinin belirlediği yeniden yapılanma sürecini sürdürmektedir” diyen Mosturoğlu, UEFA ile yapılan anlaşmaların kulübün gelir 


ve gideri ile ilgili olmadığını belirterek, “Kur farkı zararı işimizi zorlaştırmaktadır” dedi. 
Gelirlerin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Mosturoğlu, kombine adetinin 16 bini, forma satışının 
45 bini geçtiğini bildirdi. 
Mosturoğlu: “Fatih Terim konusunun takipçisi olacağız” Denetim Kurulu Raporunun okunmasının ardından 


üyeler görüşlerini belirten konuşmalar yaptı. Bunlara cevap vermek için tekrar kürsüye gelen Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin transfer yasağının olmadığını UEFA 

ile 4 yıllık bir anlaşmasının olduğunu, bunun amacının da kar zarar rasyosunu belirli bir düzeye çekmek amacı taşıdığını bildirdi. Mosturoğlu, anlaşmaya göre 4 yıllık sürede futbolda 

en fazla; 1. yıl 20 milyon Euro, 
2.yıl 15,3. yıl 5 ve 4 yıl da 0 
zararın öngörüldüğünü belirtti. 
Mosturoğlu, Fatih Terim istifa ettiyse tazminat almasının söz konusu olmayacağını ve bunun takipçisi olacaklarını belirterek sözlerini tamamladı. Ardından toplantı sona erdi. 


Mizgin Ay'dan Dünya Yıldızlar Atletizm 


Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre final yarışında piste çıkan Mizgin Ay, altın madalya kazandı. 


Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası kadınlar 100 metre final yarışında 11.62'lik derecesiyle yarışını ilk sırada bitiren Fenerbahçeli milli atlet Mizgin Ay, altın madalyanın sahibi oldu. 


Şampiyona'nın 100 metre elemelerinde ilk seride koşan ve 11.92”lik derecesi ile yarı finale kalan Mizgin Ay, yarı 


70. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası 15-16 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde yapıldı. 


Şampiyonada milli forma altında mücadele eden Fenerbahçeli atletler 3 madalya kazandı. İlk gün yarışlarında erkekler çekiç atmada Özkan Baltacı 71.92'lik derecesiyle 


Şampiyonasışndaylarihi Başarı 


finalde 11.58 olan Türkiye rekorunu geliştirerek 11.57 
saniye ile finale yükseldi. Finalde ise 11.62'lik bir performans sergileyen Mizgin, yarışını ilk sırada tamamladı ve Dünya Şampiyonu oldu. 


Öte yandan Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası erkekler gülle atmada mücadele eden milli atletimiz Alperen Karahan, finalde elde ettiği 18.49luk derecesiyle dünya altıncısı oldu. Cirit atmada mücadele eden Abdullah Karataş ise final yarışını 13. sırada bitirdi. 


altın, 400 metre engelde ise Emel Şanlı 59.15'lik derecesi ile bronz madalya kazandı. 
İkinci gün yarışlarında ise çekiç atmada Tuğçe Şahutoğlu, 65.87 
m'lik atışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu. 


Türkiye şampiyonayı toplamda 16 madalya ile tamamladı. 
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Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda 10.000 metre yarışında piste çıkan Fenerbahçeli milli atlet Büşra Nur Koku, bronz madalya kazandı. 

Polonya'nın Bydgoszcz kentinde yapılan Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 10.000 metre final yarışında 33.33:22'lik derecesiyle yarışını üçüncü sırada bitiren Fenerbahçeli milli atlet Büşra Nur Koku, bronz madalyanın sahibi oldu. 

10.000 metre finalini kazanan ise 31:39,80'lik derecesiyle Yasemin Can oldu. Yasemin, yarışı şampiyona rekoru derecesiyle kazandı. Can, eski şampiyona rekorunu 40 saniyeye yakın geliştirdi. Mücadelede İsveç'ten Sara Pahti ise 32:46.91 
ile gümüş madalya kazandı. 

Osman Can Özdeveci Avru- 


pa Dördüncüsü 

Polonya'nın Bydgoszcz kentinde yapılan Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Avrupa ve 
İslami Dayanışma Oyunları şampiyonu Fenerbahçeli milli atlet Osman Can Özdeveci de 19.63”lük performansıyla dördüncü oldu. 

Batuhan Hızal ve Rümeysa 
Ökdem Dünya Dördüncüsü 

Erkekler çekiç atmada yarışan Batuhan Hızal, 70.39'luk derecesi ile dünya dördüncüsü oldu. Geçen ay Balkan ikinciliğini kazanan Batuhan'nın altıncı ve son hakkında attığı bu derece yeterli olmadı. 

Öte yandan yüksek atlama finalinde yarışan bir diğer Fenerbahçeli milli atlet Rümeysa Ökdem ise, 1.79luk derecesiyle dünya dördüncüsü oldu. 


İEdayruğsuz/Avrupa DördüncüsüOldu, 


Polonya'nın Bydgoszcz kentinde yapılan Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçeli milli atlet Eda Tuğsuz, cirit atmada 62.37'lik derecesiyle dördüncü oldu. 


Altın madalyayı 65.12”'lik derecesiyle Sara Kolak alırken, gümüş madalya 64.47'lik atışıyla Anete Kocina'ya, bronz madalya ise 63.03'lük deresiyle Marcelina Witek'e gitti. 


Kırkpınar da Başpehlivan 
Ismail Balahan oldu 


656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Orhan Okulu'yu yenen İsmail Balaban kazandı. 


Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen başpehlivanlık müsabakalarında, sırasıyla rakipleri Hüseyin Şahinal, Arif Akın, Ünal Karaman, Ali Gürbüz ve Şaban Yılmaz'ı yenerek finale yükselen 2015 yılı başpehlivanı Orhan Okulu ile Hakkı Aygün, Osman Özgün, Recep Kara, Salih Erinç ve Hamza Köseoğlu'na üstünlük sağlayan 2013 yılı başpehlivanı İsmail Balaban, finalde altın kemer için karşı karşıya geldi. 


İki Antalyalı başpehlivan, başcazgır Şükrü Kayabaş'ın anonsuyla er meydanına çıktı. 


Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın ve Güreş Ağası Seyfettin Selim, başpehlivanlar İsmail Balaban ve Orhan Okulu'yu tebrik etmek için er meydanına indi. Heyet, başpehlivanlarla bir süre sohbet ederek final güreşi için başarı diledi. 


Peşrevde tribünler coştu 

Küçük orta boydan itibaren Kırkpınar'da birçok kez karşı karşıya gelen iki Antalyalı başpehlivan, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olabilmek için peşreve çıktı ve tribünleri selamladı. 


Müsabakanın ilk dakikalarında İsmail Balaban'ın, rakibine karşı kontralarının 


daha baskın olduğu gözlendi. Hemşehrisinin kasnaktan tutma çabalarını Orhan Okulu, boşa çıkarmak için mücadele verdi. 


Final güreşinin 15. dakikasının ardından her iki tarafın da birbirine baskısı arttı, zaman zaman sert elenseler pehlivanların stresli olduklarını gösterdi. Sert bir elensesinin Orhan Okulu'nun gözüne denk gelmesi sonrası İsmail Balaban'a sarı kart gösterildi. 


TGF Yağlı Güreş Merkez Kurulu Üyesi Sezgin Yüksel, güreşteki sertliğin ardından alana inerek başpehlivanları centilmence mücadele etmeleri yönünde uyardı. 


Bu arada kaşı açılan İsmail Balaban'a sağlık ekipleri müdahale etti. 


Normal sürede galibiyet gelmedi 

Başpehlivanlar, final müsabakasının normal süresinde birbirine üstünlük sağlamayı başaramadı ve puanlama bölümüne geçildi. 


İsmail Balaban'ın daha atak olduğu, Orhan Okulu'nun ise savunmada kaldığı ve pasif güreşi nedeniyle ihtar aldığı müsabakanın bu bölümünde de galip çıkmadı. 


Final güreşine, daha sonra puan alan pehlivanın galip sayıldığı “altın puan” 


bölümüyle devam edildi. 


İsmail Balaban'a da kule hakemliğinden gelen pasif güreş ihtarı sonrası müsabakada tempo arttı. Orhan Okulu'ya da bu bölümde faullü güreşmesi nedeniyle sarı kart verildi. 


Karşılaşmanın 54. dakikasında paçasından yakalamak amacıyla hamle yaptığı sırada rakibini açık düşüren İsmail Balaban, başpehlivan oldu. 
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Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Avrupa basketbolunun en önemli uzun forvet oyuncularından biri olarak kabul edilen İtalyan yıldız Nicolo Melli ile 2019-2020 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı. 

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunu Brose Bamberg'in İtalyan oyuncusu Nicolo Melli ile güçlendirdi. 


2.05 boyunda olan ve uzun forvet pozisyonunda forma giyen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek. 


26 Ocak 1991 tarihinde Reggio Emilia'da dünyaya gelen Nicolo Melli, 2005 yılında altyapı takımlarında başladığı kariyerindeki ilk profesyonel imzasını 


Reggio Emilia takımı için attı. 
2007 yazında İtalya U16 Milli 
Takımı ile başarılı bir turnuva geçiren Melli, İtalya'nın beşinci sırada bitirdiği turnuvada yakaladığı 13.1 sayı, 9.8 ribaund, 1.6 
asist ortalamalarıyla da dikkatleri üzerine çekmişti. 

Reggio Emilia formasıyla 2007-2008 sezonunda 33 maça çıkan Melli, 2008 yazında da İtalya U18 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdi ve 9.5 sayı, 6.4 ribaund, 1.4 
asist istatistikleri yakaladı. 


Nicolo Melli'nin profesyonel kariyeri, 2007-2010 yılları arasında Reggio Emilia'da devam etti. Özellikle 2009-2010 sezonunda Reggio Emilia ile gösterdiği başarılı performans, Melli?yi Armani Jeans Milano takımına taşıdı. 2010'da bu takıma transfer olan Melli, aynı sezonun Şubat ayında Scavolini Pesaro'ya kiralık olarak geçti. 


2011'de İtalya U20 Milli 
Takımı ile bir başarılı Avrupa Şampiyonası daha yaşayan Melli, bu turnuvayı da 10.1 sayı, 6.8 
ribaund ve 1.2 asist istatistikleri ile bitirdi. 


Milano formasıyla 2010'dan itibaren Euroleague'de de forma giymeye başlayan Melli, 2010-2015 yılları arasında bu takımın formasıyla mücadele etmeye devam etti. Bu süreçte İtalya Milli Takımı'nın da önemli bir parçası haline gelen İtalyan yıldız, ilk yurt dışı tecrübesi için 2015 yazında Almanya'nın yolunu tuttu. 


2015'te Brose Bamberg ile sözleşme imzalayan Nicolo Melli, Andrea Trinchieri yönetimindeki Alman ekibinde ilk 
sezonunda Euroleague'de 23 
maça çıktı ve 9.2 sayı (945.3 
üç sayı), 6.5 ribaund, 2.7 asist istatistikleri yakaladı. Almanya Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan Melli, bu organizasyonu da 9.4 sayı, 5.1 
ribaund ve 2.6 asist ortalamalarıyla bitirdi. Melli, takımının Almanya Ligi şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu. 


2016-2017 sezonu, Melli'nin kariyeri için önemli bir yere sahipti. Bamberg formasıyla Euroleague'de 30 maça çıkan 


Melli, yakaladığı 11.5 sayı (9053.5 iki sayı, /043.4 üç sayı), 7.4 ribaund, 2.3 asist ve 16.9 
verimlilik puanı ortalamasıyla birlikte harika bir sezon geçirdi. 
Melli'nin bu performansı kendisinin Euroleague'in en iyi ikinci beşine seçilmesini de sağladı. 
Melli, aynı sezonda Almanya Ligi'ni de 8.2 sayı, 4.9 ribaund ve 1.9 asist istatistikleriyle tamamladı ve takımıyla Almanya Ligi şampiyonluğu başarısını tekrarladı. 


İtalyan forvet, 2016-2017 Euroleague sezonunda maç başına 6.1 savunma ribaundu ortalaması yakalayarak bu alanda ligin en iyisi oldu. İtalyan yıldız, 7.4 toplam ribaund ortalamasıylada Ekpe Udoh'un ardından en Euroleague'in en iyi ikinci ismiydi. 


Nicolo Melli, takımı Bamberg'in son iki sezonda oynadığı 
54 Euroleague maçının 53'ünde 
forma giyerek müthiş bir devamlılığa da imza attı. Melli, bu sezon oynanan 30 Euroleague maçına da ilk beşte başladı. 


İtalyan uzun forvet, geride bıraktığımız sezonda yakaladığı 16.90 verimlilik puanı ortalamasıyla da bu alan en iyi altıncı isim olarak dikkat çekti. 


Başarılı oyuncu, 2016-2017 sezonunda 7 Aralık 2016'da oynanan Maccabi Fox Tel Aviv maçında 27 sayı ve 14 ribaund 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istatistikleri üreterek 40 verimlilik puanına ulaştı. Bu değer, oyuncumuzun kariyerinde yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. 
Melli, aynı zamanda bu maçta 
14 ribaunduyla birlikte bu alandaki kariyer rekorunu da kırdı. 


Nicolo Melli'nin Euroleague'de asist rekoru da bir başka Maccabi maçında geldi. 

5 Kasım 2015'te oynanan Bamberg-Maccabi mücadelesinde 
10 asist yapan İtalyan oyunu, bu 
alandaki kariyer rekoruna ulaşmış oldu. 


Nicolo Melli, sürelerinin büyük çoğunluğunu uzun forvet pozisyonunda alıyor. İstatistik kağıdının birçok alınan katkıda bulunabilen Melli, özellikle ribauntlardaki hakimiyeti, dış şut tehdidi, çember altındaki etkinliği ve pasör özellikleriyle birlikte hem hücum hem de savunmada büyük bir koz olarak dikkat çekiyor. 
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Fenerbahçe Doğuş'ta 


Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Sırbistan ve Avrupa basketbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olarak kabul edilen Marko Guduric ile 2020-2021 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı. 

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunu Kızılyıldız'ın şutör guardı Marko Guduric ile güçlendirdi. 

1.96 boyunda olan ve şutör guard pozisyonunda forma giyen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek. 

8 Mart 1995 tarihinde Sırbistan'ın Priboj kentinde dünyaya gelen Marko Guduric, basketbol kariyerine Kızılyıldız'da başladı. 


Altyapılarda forma giydikten sonra 2013-2014 sezonunda kiralık olarak FMP Beograd'ın yolunu tutan Guduric, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarını burada tamamladı. FMP ile özellikle ikinci sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, takımıyla çıktığı 36 maçta 14.4 sayı, 4.9 ribaund, 2.9 asist ve 1.4 top çalma istatistikleri yakaladı. 

Guduric, kariyerinin en önemli dönemlerinden birini de 
Sırbistan Milli Takımı ile 2015 
U20 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yaşadı. Oldukça başarılı bir turnuva geçiren Guduric, yakaladığı 13.4 sayı, 4.1 ribaund, 2.4 asist ortalamalarıyla birlikte takımının, final mücadelesinde İspanya'yı 70-64 yenerek altın 


madalyaya ulaşmasına büyük katkıda bulundu. 

2015-2016 sezonundan itibaren Kızılyıldız'a dönen Guduric, kırmızı beyazlılar ile Euroleague, Adriyatik Ligi ve Sırbistan Ligi'nde boy göstermeye başladı. 
2015-2016 Euroleague sezonunda 24 maçta forma giyen ve 7.1 sayı, 1.5 ribaund, 1.4 asist ortalamaları tutturan Guduric, takımıyla birlikte Play-off oynama tecrübesi de yakaladı. 
Marko, 2016-2017 sezonunda ise 
29 Euroleague maçında forma 
giydi ve 7.8 sayı, 2.1 ribaund, 2.1 
asist istatistiklerine ulaştı. Guduric, Kızılyıldız formasıyla her iki sezonda da Adriyatik Ligi ve Sırbistan Ligi şampiyonlukları da yaşadı. 

Guduric, Euroleague'deki sayı ve verimlilik puanı rekorlarını, 26 Ekim 2016'da oynanan Barcelona maçında kırdı. Başarılı oyuncumuz, bu mücadeleyi 
21 sayı, 4 ribaund, 5 asist, 2 top 
çalma ile bitirdi ve 30 verimlilik puanına ulaştı. 

Guduric, Sırbistan'ın 95 jene- 


rasyonunda yetiştirdiği en önemli skorer olarak tanınıyor. Marko Guduric, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Sırbistan A Milli Takımı aday kadrosunda da yer alıyor. 
Başarılı oyuncu, genç yaşına rağmen parkedeki olgunluğu ve özgüveniyle dikkat çekiyor. 
Kendi şutunu yaratabilme, ikili oyunu okuyabilme ve çembere gidebilme gibi farklı özellikleriyle birçok değişik şekilde skor üretebilen ve oldukça etkili bir skorer olan Guduric, oyununa solak olmasının ve fiziksel artılarının da avantajını yansıtıyor. 


“Potanın Kraliçelerinin Euroleague'deki Rakipleri Belli Oldu 


Kadınlar Euroleague 2017-2018 normal sezonu grupları Almanya'nın Münih kentinde çekilen kuraların ardından belirlendi. 


Kura sonucunda 16 takım 8'erli 2 grupta eşleşti. Seçmelere 2. torbadan katılan son finalist Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız B Grubu'na düştü. 


14 takım mücadeleye gruplardan başlarken 2 takım eleme sonucunda Euroleague'c katılacak. 


3 takım ile temsil edilen ülkelerin 2 
takımının aynı grupta eşleşebildiği kura çekiminde Takımımızın grup aşamasın- . 
daki rakipleri; Yakın Doğu Üniversi UMMC Ekaterinburg (Rusya), Nade 
Orenburg (Rusya), CB Avenid 3 
Famila Schio (İtalya), Wisla (Polonya) ve KSC Sz 
— BLMA (Fransa) eşi 


A Grubu'nda ise; 
çika), Usk Prag (Ç (Macaristan), Gal 
Basket (Fransa), | n 
ESBVA Lille Metropol 


tanske Cajky (Slovakya) - CCC Polkowice (Polonya) eşleşmesinin galıbı. 


Kadınlar Euroleague 2017-2018 sezonu 
11 Ekim Çarşamba-günü başlayacak. Elemelerden gruplarâkatılacak olan takımlar ise eylül ayının sonüğda belli olacak. 


Didem Akın: 
“Yolumuz Final Four” 


Kadın Basketbol Takımımızın Menajeri Didem Akın, Almanya'nın Münih kentinde 


Fenerbahçe resmi internet sitesine açıklamalar yapan Didem Akın, “Euroleague, en iyilerin olduğu bir organizasyon. Bakıldığı zaman çok zor bir grup. Geçen yıl Final Four yarı final maçında Ekaterinburg'la karşılaşmıştık. 
Çok iyi bildiğimiz güçlü bir takım. 
İspanya'nın CB Avenida takımıyla da geçen yıl Play-off'ta karşılaşmıştık. Onlar da oldukça güçlü bir takım, kadrolarını korudular. İtalyan takımı Famila Schio da ciddi yatırım yaptı. Nadezhda Orenburg yine bir Rus ekolü. Baktığınız zaman güçlü bir grup. Amacımız ilk e girmek ve yolumuz Final Four. Bir de elemeden gelecek bir takım var. Macaristan'ın KSC 


arı karşılaşacak ve muhtemelen şleşmeyi geçen taraf olur. İlk 

dezhda Orengurg'la kendi 

cak. İnşallah istediğimiz 


in B kımımızın Menajeri 


Bursa Atletizm Pisti'nde sekiz takımın katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda 100 metrede 9.9T'lik derecesiyle tarihi bir performans göstererek büyük bir başarı elde eden sporcumuz Ramil Guliyev, dünya atletizm tarihinde 10 saniyenin altına inen ikinci beyaz atlet unvanını aldı. 

2010 yılından beri Fenerbahçe 
formasını gururla taşıyan Milli Atletimiz Ramil Guliyev bu zamana kadar kariyerinde elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarla her zaman gurur kaynağımız oldu 

1990 doğumlu Milli Atlet, 100 
ve 200 metre yarışlarında ulusal ve uluslararası rekorlara sahiptir. 200 metre Avrupa gençler rekoru ve 60 metrede ulusal gençler rekorunun da sahibidir. 

200 metredeki zamanı, genç 
atletlerdeki en hızlı ikinci derece olup, en hızlı zaman Usain Bolt'a aittir. 

Guliyev, 2013 Akdeniz Oyunları'nda 100 metre ve 200 metre yarışlarında gümüş madalyaları kazandı. 

2014 yılında Balkan Şampiyonası'nda 100 ve 200 metrelerde altın madalya alan başarılı atletimiz, 2015 yılında yine Balkan 


Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalyayı elde etti. 

2016 yılında Avrupa Atletizm 
Şampiyonası'nda erkekler 200 
metre finalinde gümüş madalya kazanan ve Balkan Şampiyonas'nda 100 ve 200 metrede altın madalya kazanan 27 yaşındaki sporcumuz, 2017 yılında ise büyük başarılarını sürdürdü. 

Azerbaycan'da düzenlenen 
İslami Dayanışma Oyunları'nda sprint şampiyonlukları kazanan sporcumuz İspanya'nın Jaen kentinde yapılan EA Permit 
atletizm yarışmalarında da 100 
ve 200 metrede birincilik alarak, yarışma rekorlarını yeniledi. 

Fenerbahçe Resmi İnternet Sitesine açıklamalarda bulunan başarılı atlet, bu rekorla birlikte tarihe imza attıklarını 
söyledi. Hedefleri arasında 200 
metrede Avrupa rekoru, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu belirten Ramil Guliyev, bu dereceyle birlikte çıtanın kendileri için yükseldiğini ve artık daha iyi dereceler için yarışacaklarını söyledi. 

Öte yandan milli atlet Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan “Güncel” programına 


Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 1 altın, 1 de bronz madalya kazanan Fenerbahçeli milli atlet Mizgin Ay ile başarılı sonuçlara imza atan atletlerimiz yurda döndü. 


Mizgin Ay: “Fenerbahçe'nin büyük desteği var” 

Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan atletlerimizden Mizgin Ay, yarış anıyla ilgili, “Bu sene antrenörümle birlikte hedef olarak Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nı koymuştuk. Nairobi'ye gittik ama kızı ameliyat olacağı için antrenörüm gelemedi. Milli takım arkadaşlarım, masörümüz, antrenörler bana destek oldular. Ben de inandım kendime ve final koşmayı hedefledim. 


Sonra listeye baktım ve gelenler içerisinde dördüncü gözüktüğümü gördüm. İlk gün yarışı çok yağmurluydu. En kötü seri bana geldi, rüzgar önden çok esiyordu. Orada 11.92 ile serimde 1. 
olarak yarı finale yükseldim. 
Ardından 11.57 ile Jamaikalı kızla koştum ve finalde onu geçmeyi başardım. Ne yaptığımı tam olarak hatırlamıyorum. Aldım Türk bayrağını ve koştum, herkes beni hazırlıyordu” dedi. 

Gelişimiyle ilgili de konuşan Mizgin, “Fenerbahçe'ye geldikten sonra kariyerimdeki rekorları kırdım. Fenerbahçe'nin büyük desteği var, çok teşekkür ediyorum. Antrenörüm de her konuda destek oluyor. Onu da çok seviyorum” ifadelerini kullandı. 


konuk oldu. Programda Amatör Şubeler Genel Koordinatörümüz Fikret Çetinkaya, Fenerbahçe Atletizm Şubemiz Sorumlusu Gürsel Özyurt ile Ramil Guliyevw'in antrenörü Oleg Mukhin yer aldı. 

Ramil'in başarılı bir sporcu olduğu kadar düzgün bir karaktere de sahip olduğuna dikkat çeken Amatör Şubeler Genel Koordinatörümüz Fikret Çetinkaya, “ Başkanımız Ramil'i aradı ve başarısından ötürü tebrik etti. Ramil inşallah 200 metrede Avrupa rekorunu kıracak ve atletizm tarihine geçecek. Sadece dereceleri ile değil duruşu ve karakteri ile de çizgisinden sap- 


mayan bir sporcu. Aynı düşüncelerim antrenörü içinde geçerli. 
Ramil ile inşallah daha büyük başarılara imza atacağız” dedi. 

Fenerbahçe Atletizm Şubemiz Sorumlusu Gürsel Özyurt da, 
hem 100 metrede hem de 200 
metrede bir sporcunun bu başarıları elde etmesinin kolay olmadığına dikkat çekerek, Bursa'da yapılan final etabında mücadele eden tüm sporcuları ve teknik ekibini de ayrıca tebrik etti. 

Ramil Guliyew'in antrenörü 
Oleg Mukhin ise desteklerinden ötürü Başkanımız Aziz Yıldırım başta olmak üzere tüm yöneticilerimize ve şube sorumlularına teşekkür etti. 


Mizgin Ay: “Fenerbahçe'nin büyük desteği var” 


200 metrede elde ettiği bronz 
madalyayla ilgili de açıklama 
yapan Mizgin, “Bu sene 100 
metreye yönelik bir çalışma yaptık. 200 metreye yönelik çok çalışmadık. Pek umudum yoktu, dördüncü olacağımı düşünüyordum ama üçüncü olunca çok sevindim. İkinci madalyayı almak çok önemliydi. İnşallah her zaman böyle devam eder” şeklinde konuştu. 

Rümeysa Ökdem: “Dördüncü oldum, haklardan üçüncülügü kaçırdım” 

Yüksek atlama finalinde 1.79'luk derecesiyle Dünya Dördüncüsü olan Fenerbahçeli milli atlet Rümeysa Ökdem ise, Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamada, “Türkiye rekorunu kırmak istiyordum ama olmadı. 
Dördüncü oldum, haklardan üçüncülüğü kaçırdım. Çok güzel bir ortamdı, çok heyecanlıydı” ifadelerine değindi. 

Şevval Ayaz: “Talihsizlik yaşadım” 

Şanssızlık sonucu madalya- dan olan Dünya Liseler Şam- 


piyonu ve Türkiye rekortmeni Şevval Ayaz da açıklamasında, “Çok güzel bir ortam vardı. Benim için çok güzel bir gündü. İlk günden çok güzel başladı, rekor kırdım. Finalde daha iyi derece yapacağıma inandım ama olmadı, talihsizlik yaşadım” ifadelerini kullandı. 

Finalde beşinci engele takılıp düşünce finiş göremeyen başarılı atlet, final anıyla ilgili, “İyi gidiyordum, dördüncü engele takıldım, biraz da heyecan yaptım. Kalkıp tekrar koşmayı düşündüm ama acıdan koşamadım” dedi. 

Çok iyi bir eleme çıkaran ve rekorunu 13.20'ye indiren Şevval Ayaz, “Türkiye rekorunu geliştirdim. Bunu yapacağımdan emindim. Rekor gelince de çok sevindim. İnşallah devamı gelecek” diyerek sözlerini noktaladı. 

İtalya'da gerçekleştirilecek Avrupa Gençler Şampiyonasrvnda mücadele edecek olan atletlerimiz, kendilerine inandıklarını ve orada da madalya kovalayacaklarını belirttiler. 


Fenerbahçe'nin kanatları altında 18 yaş altı çocuk ve gençlerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurulan Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü, ilk büyük 
çaplı sosyal sorumluluk projesi olan 1907 
Okul 1907 Pota Projesini çok özel bir günde, Dünya Fenerbahçeliler Gününde hayata 
geçirdi. Projenin ilk adımı 20 Temmuz 2017 
Perşembe günü Denizli İli Babadağ İlçesine bağlı Atatürk İlkokulu'nda kurulan potalarla atıldı. 

1907 Okul 1907 Projesi Nedir? 

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün kuruluş vizyonundan hareketle; Türkiye'nin dezavantajlı bölgelerinde yaşayan çocuklar ve gençleri basketbol sporu ile tanıştırmak amacıyla bahçesinde potası olmayan 1907 okula basketbol potası kurulmasını hedefleyen bir sosyal sorumluluk projesidir. 


2 milyon çocuk ve genç basketbol ile tanışacak 

2018 yılı Mayıs ayına kadar bahçesinde 
basketbol potası olmayan 1907 Okula basketbol potası kurulmasını ve basketbol topu hediye edilmesini hedefleyen proje kapsamında 1 yıl içerisinde 500.000, 5 yıl içerisinde 2.000.000 çocuk ve gencin basketbol ile tanıştırılması öngörülüyor. 


Projenin Sloganı: Top Sende! 

Pota kurulumu gerçekleştirilecek okullardaki öğrencilere basketbol sporu özelinde sporun onlara kazandırdığı sosyal kazanımlara dikkat çekilecek. 

Çocuk ve gençlere bu projeyle; 

“Basketbolu çok sevdiğini fakat oynamak için okulunda bir alanın olmadığını biliyoruz. 

Artık okulunda bir basketbol potası var. 

Biliyor musun, basketbol oynadığında boyun uzayacak, arkadaşlarınla birlikte bir takım olup kazanmayı ve kaybetmeyi öğreneceksin. 

Belki de ileride ülkemize yeni şampiyonluklar kazandıracak takımda sen de yer alacaksın. 

Başarılı olmak için tek yapman gereken basketbolu sevmeye devam etmek ve çok çalışmak. 

Bizden şimdilik bu kadar. Artık Top Sende! 

Gelecekte yollarımız yine kesişecek. Biz sana destek olmak için hep buradayız.” diye sesleniliyor. 

Projeye Nasıl Destek Olunabilir? 

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü, bu projenin başta Fenerbahçe taraftarları olmak üzere tüm kamuoyu tarafından desteklenmesini bekliyor. 

İsteyen herkes belirlenecek ihtiyaç sahibi 


okullar içerisinden istediği bir okulun basketbol potası kurulum masraflarını kendisi üstlenmeyi talep edebiliyor. 

Okulunda Pota Olmayan Okullar Projeye Nasıl Başvurabilir? 

Okulunda basketbol potası olmayan okul yöneticileri bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine bu proje kapsamında destek almak istediklerini bildirerek hazırlanacak okul listesinde yer alabiliyor. 

Projeyle ilgili bilgi almak ve görüş belirtmek için Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü İletişim Adresleri: 

Mail: cocukgenclik &fenerbahce.org 

Telefon numarası: 0216 542 
16 93 

1907 OKUL 1907 POTA 
PROJESİ KAPSAMINDA İLK 
POTA DENİZLİ'DE KURULDU 

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü 
1907 Okul 1907 Pota Projesi kapsamında ilk 
Pota kurulumunu Denizli İli Babadağ İlçesindeki Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirdi. 

Okul bahçesinde yapılan ve basketbol takımımızın bu yıl kazandığı Euroleague Kupası'nın da yer aldığı tören 16:30 sıralarında Babadağ Belediye Başkanı Salim Demirezen ve Kongre üyemiz Emrah Tünay'ın açılış konuşmalarıyla başladı. Hedef 1 Milyon Üye Koordinatörü Ece Köprek yaptığı konuşmasında ilk potaların kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek sözü FBÇGK Yürütme Kurulu Başkanı Okan Yelkovan'a bıraktı. 

Okan Yelkovan: “Yaşanan heyecana Fenerbahçe adına karşılık vermek istiyoruz” 

Projeyle ilgili bilgiler veren Başkan Yelkovan, Final Four maçlarında ülkemizin her yerinden çocuklar ve gençlerin Fenerbahçe'ye göstermiş olduğu ilgi ve heyecandan çok etkilendiklerini ve bu heyecana Fenerbahçe adına karşılık vermek üzere Yürütme 
Kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte 1907 
Okul 1907 Pota Projesini planladıklarını belirtti. Bu proje sayesinde Fenerbahçe'nin tüm Türkiye'ye temas edeceğini vurgulayan Yelkovan, projenin hayata geçmesinde desteğini esirgemeyen başta Başkanımız Aziz Yıldırım olmak üzere herkese katılımcı arkadaşları adına teşekkür etti. Başkan Yelkovan, başta Fenerbahçe taraftarları olmak üzere herkesten projeye destek isteyerek konuşmasını sonlandırdı. 


Konuşmalar sonrasında Ece Köprek ve Okan Yelkovan ilk potaların kurulmasında öncülük eden Emrah Tünay'a Başkanımız Aziz Yıldırım'ın teşekkür mektubunu sundu. 
Ardından Babadağlı İş Adamları Birliği Başkanı 


Selim Kasapoğlu Ece Köprek'e teşekkür plaketi takdim etti. 
Potaların resmi açılışını yapmak üzere kurdele kesiminde Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nazif Zorlu ve Denizli Sanayi Odası 
Başkanı Müjdat Keçeci de yer aldılar ve potalara ilk atışları gerçekleştirdiler. 
Okullarına basketbol potaları kurulmasını büyük bir sevinçle karşılayan Babadağlı çocuklar açılışın ardından potaların keyfini çıkarmaya hemen başladı. FPBÇGK Başkanı Okan Yelkovan da çocuklara eşlik ederek yeni potalara bir kaç atış gerçekleştirdi. 

Babadağ ilçe halkının yediden yetmişe yoğun ilgi gösterdiği açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. Taraftarlarımız Eurolegue Kupası ile fotoğraf çektirmek için dakikalarca sıra bekledi. Hep bir ağızdan Fenerbahçe ve İzmir marşının söylenmesiyle tören sona erdi. 

FBÇGK, Denizli'deki 2 Futbol Okuluna Euroleague Kupasını Götürdü 

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü, 
1907 Okul 1907 Pota Projesi kapsamında ilk 
potaların kurulması için gittiği Denizli'de, Fenerbahçe Spor Okulları'na bağlı 2 Futbol Okulu'nu Euroleague Kupası ile birlikte ziyaret etti. 


İlk önce Pamukkale Futbol Okulu ardından da Merkez Efendi Futbol Okulu öğrencileri kupa ile buluştu. Pamukkale Futbol Okuluna götürülen kupayı FPBÇGK Başkanı Okan Yelkovan ve Yürütme Kurulu Üyesi Emre Eren Önal birlikte taşıdı. Heyecanın doruğa çıktığı anlarda kupa sergileneceği alana geldi ve futbol okulu öğrencileri, kupayla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. 
Yoğun bir ilginin olduğu törende, çocuklar sık sık çalınan Fenerbahçe marşlarına eşlik etti. FBÇGK Başkanı Okan Yelkovan, futbol okulu öğrencileri ve katılımcılarla fotoğraf çektirdi. Ailelerin de yer aldığı tören unutulmaz görüntülere sahne oldu. Tören sırasında FBÇGK'ya katılımcı olmak isteyen onlarca çocuk ve gencin kayıt işlemleri de gerçekleştirildi. 
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“ Hüseyin KOZLUCA efsanesi ” 


Bu sayımızda sayfamı, Türk basketbolunun duayen yazarı rahmetli Cem Atabeyoğlu abimle paylaşmak istiyorum. Bir efsanenin, diğer bir efsane Hüseyin Kozluca hakkında yazdıklarını birlikte okuyalım istedim.. 


İpince, upuzun; dal gibi bir fizik.. 
Sanki o incecik gövdenin tümünü kaplamışçasına büyük; mangal gibi bir yürek... Yalnız takım arkadaşlarını değil, tribünlerdeki binlerce seyirciyi de coşturacak kadar büyük bir hırs, heyecan ve inanç...Şeytani bir basketbol zekâsı... 
Üstün bir klas...Türk basketbolunda bir döneme altın imza atmış Hüseyin Kozluca'yı kısaca böyle tanıtabilirim. 


Onu gençken tanıdım. O sıralarda Fenerbahçe genç takımını çalıştıran ve Türk basketboluna pek çok yıldızlar armağan eden antrenör Önder Dai: “Ağabey, yepyeni bir oyuncu buldum, adı Hüseyin... Yarının büyük bir yıldızı olacak, görmenizi isterim” demişti. Önder'e inancım tamdı. Fakat itiraf edeyim ki, Hüseyin'i Kadıköy Halkevi'nde 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ilk görüşümde bir an duraklamıştım. 
Basketbola pek aykırı düşen bir fizik ile karşılaşmıştım. İpince, upuzun, dal gibi bir çocuk duruyordu karşımda. Ama çocuk oyuna girdiği anda bambaşka 

bir havaya bürünüvermişti. O dal gibi vücutta bitip tükenmek bilmeyen korkunç bir enerji stoku, o çırpı gibi kollarda fevkalade bir şut kabiliyeti vardı. Ve hepsinden önemlisi, o körpecik dalın içinde; “mangal gibi” bir yürek vardı... 


İki sezon Fenerbahçe genç takımında oynamıştı Hüseyin. 1956 yılı Temmuz ayında ufacık bir kırgınlık, bu büyük ayrılığa sebep olmuş G.Saray'a geçmişti. 
O devirlerin Galatasaray'ında; Ali Uras, Özer Salnur, Tunç Erim, Üner Erimer, Ali Kazaz, Tuğrul Demir gibi büyük şöhretler vardı. O körpecik Kozluca bu devlerin arasında ezilip gitmedi, bilâkis sivrildi, yıldızlaştı. 6 yıl süreyle Sarı-Kırmızı renkler altında top koşturdu Hüseyin. 


Tekrar Fenerbahçe'ye döndüğünde, milli takımımızın, basketbolumuzun da büyük bir ismiydi artık. Tam 9 yıl Sarı-Lacivert formayı sırtında taşıdı Kozluca. Türk basketbolunun gelmiş geçmiş en büyük isimleri arasına karıştı. 
Kritik anlarda yaptığı bir sayıdan 


sonra yumruklarını sıkıp sallaya sallaya defanstaki yerine koşması, kaçırdığı birkaç şuttan sonra yaptığı bir sayıda topun arkasından sinek kovalar gibi ellerini sallaması, durduğu anlarda ayaklarının burnunu diklemesine yere vurması, onun sahalarımızdaki tipik hareketleri olarak anımsanır. Onun tüm özelliklerinin yanı sıra bir başka özelliği daha vardı. 


Hüseyin Kozluca, büyük basketbol klasının yanı sıra büyük bir moral kaynağı idi de. Bir takımı değil, binlerce seyirciyi dahi bir anda coşturacak ve zafere götürecek bir moral kaynağı. 29 Mayıs 
1971 günü Ankara'da Finlandiya'yı 
73-66 yendiğimiz maçta bunun en güzel örneğini vermişti Kozluca. Kaybedilmek üzere olan bir maçı, bitimine 6 dakika kala- koçtan izin almadan-girdiği oyunda söküp koparırcasına alırken Atatürk Salonu'nu dolduran 8 bin seyirciyi de havalara zıplatmıştı. Bu maç, basketbol tarihimizde bir “Kozluca Destanı”dır. 

O upuzun boyuna rağmen, gardlara taş çıkaracak kadar güzel dripling yapması, potaya arkası dönük durumda topu aldığı anda şimşek gibi bir dönüp jumpshot'la sayıya gitmesi, çok iyi defans yapması, pas tevzii ve pota altındaki feragati, onu Kozluca yapan meziyetler arasındadır. 


Onun başarılarla dopdolu basketbol yaşamını yaldızlı cümlelerle değil de matematik ile ifade etmek istersek, şu rakamları verebilirim: 


Milli forma altında 82 maç, 751 sayı ve 4 kez kaptanlık.. Bir milli maçta Bulgarlara 28 sayı (15.12.1965 Tiran 69- 82).. Deplasmanlı basketbol liginde 
736 sayı ile Sayı Krallığı (1968-69). 
Galatasaray-Fenerbahçe basketbol maçlarının sayı krallığı: 765 sayı.. Bir maçta Kadıköyspor'a 55, İTÜ'ye 41, Galatasaray'a 40 sayı.. Zıplayıp tek elle, 3,55 metreye, çift elle 3,25 metreye değmek.. 

Potalar dışındaki özel ha yatında her zaman için sevimli, saygılı, mert esprili ve efendi yaradılışlıdır Hüseyin. 
Haksızlığa, eğriliğe, yalana-dolana karşı tahammülsüzlüğü kesindir ve doğrudan ayrılmaz ki, ben Kozluca'nın bu yanını da pek severim. 

Cem Atabeyoğlu 


Euroleague:de Yılın 
Antrenörü Zeljko Obradovic 


Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımızın dünyaca ünlü Başantrenörü Zeljko Obradovic, Turkish Airlines Euroleague'de “Alexander Gomelsky Yılın Koçu” ödülüne layık görüldü. 

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Doğuş'un Euroleague şampiyonluğuna ulaştığı ve ülke basketbol tarihine adını altın harflerle yazdırdığı sezonda, kariyerinin dokuzuncu Euroleague kupasına ulaşmış oldu. Obradovic, bu büyük başarının ardından Euroleague koçları tarafından yapılan oylama sonucunda Alexander Gomelsky Yılın Koçu ödülünü almaya hak kazandı. 

Zeljko Obradovic yönetiminde Fenerbahçemiz, Turkish Airlines Euroleague 2016- 
2017 sezonunu şampiyonlukla 
noktaladı. Normal sezonu 18 
galibiyet ile 5. sırada bitiren Fenerbahçe Doğuş, Play-off'ta Panathinaikos Superfoods'u saha dezavantajına rağmen 3-0 ile geçti. Takımımız, Euroleague tarihinde saha dezavantajına rağmen Play-off serisini 3-0 ile geçen ilk takım oldu. Ekibimiz, Final Four'un ilk maçında Real Madrid'i 84-75, finalde de Olimpiakos'u 80-64 geçerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 

Obradovic yönetimindeki takımımız, aynı zamanda Türkiye Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları da yaşadı. 


Zeljko Obradovic, bu ödülü üçüncü kez kazanan ilk koç olarak da tarihe geçiyor. Başarılı antrenörümüz, bu ödülü daha önce 2007 ve 2011 yıllarında Panathinaikos ile kazanmıŞtı. 

Alexander Gomelsky Yılın 
Koçu oylamasında Zeljko Obradovic'i ikinci sırada Ioannis Sfairopoulos (Olimpiakos) 
ve üçüncü sırayı paylaşan Sito Alonso (Baskonia) ile Sarunas Jasikevicius (Zalgiris Kaunas) takip etti. 


Zeljko Obradovic, kariyerinde kazandığı dokuz Euroleague şampiyonluğuyla birlikte, 
1958 yılında bu yana Avrupa 
basketbol tarihinde tüm koç ve oyunculardan daha fazla Avrupa kupası kazanmış oldu. 
Obradovic, Fenerbahçemizin yanı sıra Partizan, Badalona, Real Madrid ve Panathinaikos takımlarına da bu mutluluğu yaşatmıştı. Obradovic, aynı zamanda Real Madrid ve Benetton Treviso ile iki Saporta Kupası zaferi de yaşadı. Obradovic'in kariyerinde Yugoslav- ya Milli Takımı ile kazanılan iki altın madalya (1997 Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 
1998 Fiba Dünya Şampiyonası) 
ve bir gümüş madalya (1996 Olimpiyat Oyunları) yer alıyor. 
Obradovic'in kariyerinde 15 
de yerel lig şampiyonluğu (11 
Panathinaikos, 1 Partizan, 3 
Fenerbahçe) bulunuyor. 


Euroleague “de yılın yöneticisi Maurizio Gherardini 


Turkish Airlines Euroleague 2016-2017 sezonunda “En İyi Yönetici Ödülü”nü Fenerbahçe Doğuş Genel Menajeri Maurizio Gherardini kazandı. 


Sezonu Euroleague zaferiyle tamamlayan Fenerbahçe Doguş'ta şampiyon kadronun mimarlarından Maurizio Gherardini'nin çalışmaları 2016-2017 sezonunun en iyi yöneticisi ödülüyle taçlandırıldı. 


Euroleague yöneticileri tarafından yapılan oylamada “Yılın yöneticisi” seçilen İtalyan menajer, 2014 yılında Fenerbahçe'de göreve başladıktan sonra sarı lacivertlilerin Final Four'un değişmez parçası ol- 


Kulübümüzün Medya Sorumlularından Ercem Pekel hayatını Aybüke Öztürk ile birleştirdi. 


Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleşen nikah ve düğün törenine; Başkanımız Aziz Yıldırım, Asbaşkanımız Ali Yıldırım, Kulübümüz çalışanları, çiftin yakınları ve arkadaşları katıldı. 


masında önemli rol oynadı ve ligin en saygın takımları arasında gösterilmesini sağlayan çalışmalara imza attı. 


Genel menajerlik kariyerine ülkesi İtalya'da başlayan ve 90'lı yılların güçlü ekiplerinden Benetton Treviso'da 14 sezon görev alan Gherardini, NBA'de yöneticilik yapan ilk Avrupalı olmayı da başardı. 2006 yılında Toronto Raptors'ta başkan yardımcısı ve asistan genel menajer olarak göreve başlayan 
62 yaşındaki basketbol adamı, 
7 sezonluk Toronto serüveninden sonra 1 sezon Oklahoma 
City Thunder'da görev almış ve ardından Fenerbahçe Doğuş ile Avrupa'ya geri dönüş yapmıştı. 


Ercem ve Aybüke çiftini tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dileriz. 


Genç Voleybolcularımızdan 
Milli Başarılar 


18 Yaş Altı Kızlar Balkan 
Şampiyonası'na, 16 Yaş Altı A takımı ile katılan Milli Takımımız Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve son olarak da ev sahibi Kosova'yı puan vermeden yenerek, Balkan Şampiyonu oldu. 


Milli forma altında mücadele eden Fenerbahçeli sporcular; Peyman Yardımcı, Melisa Nur Temiz, Hilal Kocakara ve Gülce Güçtekin gösterdikleri başarılı performansla şampiyonlukla önemli rol oynadılar. 
Şampiyonadaki etkili oyunuyla Peyman Yardımcı şampiyona- nın “En Değerli Oyuncusu” seçildi. 


Bulgaristan'da düzenlenen Yıldız ve Genç Bayanlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 
yıldızlar kategorisi finalinde 80 
kiloda ringe çıkan Fenerbahçeli milli boksör Sena Erdoğan, Rus rakibi Saltanat Medenova'yı 3-2 mağlup ederek Yıldızlar Avrupa Şampiyonu oldu. 


Öte yandan bir diğer boksörümüz 81 kiloda Makbule 


Öte yandan 2017 CEV 17 
Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden U17 Erkek Voleybol Milli Takımımız, bronz madalyanın sahibi oldu. U17 milli takımında ise Fenerbahçe'den Necmi Tokatlıoğlu, Serhat 
Fatih Uzun ve Doruk Daioğlu forma giydi. 


Uysal da geçtiğimiz günlerde Rus rakibi Anastasia Ribak'a yenilerek şampiyonayı bronz 

madalya ile tamamladı. 


Kürekçilerimiz Hafif Kilo 2 Tekte Dünya İkincisi Oldu 


U23 Dünya Kürek Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçeli milli kürekçiler Fatih Ünsal ve Mert Kaan Kartal, hafif kilo iki tekte Dünya ikincisi oldu. 


19-23 Temmuz 2017 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde yapılan U23 Dünya Şampiyonası Kürek Yarışları'nda Fatih Ünsal ve Mert Kaan Kartal'dan oluşan 


Gençler Türkiye Kupası 
Kürek Yarışları'nda mücadele eden Yıldız Erkek ve Küçük Erkek Takımlarımız Türkiye Kupası'nın sahibi oldular. 


Sapanca Kırkpınar parkurunda 8-9 Temmuz tarihleri arasında yapılan Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları 


BLM2- (Hafif Kilo Erkekler 
İki Tek) ekibimiz, (06:36.70) 
derecesiyle 12 ülke içerisinden 2.oldu ve gümüş madalya kazandı. Yarışları İtalya (06:33.50) birinci, İrlanda ise (06:37.63) üçüncü sırada tamamladı. 

Aynı yarışlarda 2015 ve 2016 
yılında da madalya kazanan sporcularımızı ve teknik ekibimizi bu büyük başarı için kutlarız. 


ikinci gün müsabakalarıyla tamamlandı. 


Fenerbahçe Kürek Şubemiz, son gün yarışlarında Küçük 
Erkekler kategorisinde 268 
puanla, Yıldız Erkekler kategorisinde ise 490 puanla ilk sırada yer aldı ve Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. 


İspanya Castilla y Leon 
Milli Takımı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 
Spor Komypleksi'ni ziyaret etti. 


Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan UEFA Regions Cup'ta mücadele eden Castilla y Leon Takımı, Fenerbahçemizin konuğu oldu. 40 kişilik kafileyle Ülker Stadyumu Fenerbahçe 
Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni ziyaret eden İspanya'nın bölgesel milli takımı ve Castilla Futbol Federasyon kafilesi ilk olarak 1907 tribünü gezdi. Soyunma odaları, basın toplantı odasının ardından saha içerisine geçen kafile saha içini de gezdi. Stadyumun ardından Fenerbahçe Medya Grubu'nu ziyaret eden kafile; stüdyoları ve haber merkezi hakkında bilgiler aldı. Castilla y Leon Milli Takımı son olarak Fenerbahçe müzesini gezerek Kulübümüzün tarihi hakkında bilgi aldı ve müzede bulunan kupalarla fotoğraf çekildi. 


İspanya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Marcelino Mate Martinez, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Komypleksi'ni etkileyici bulduklarını ve İspanya'dakinden çok daha iyi bir yapıya sahip olduğunu söyledi. 


Ziyaretin sonunda ise Dış İlişkiler Müdürümüz Turgut Acar, İspanya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Marcelino Mate Martinez'e Fenerbahçe forması hediye ederken, Marcelino Mate Martinez ise bir plaket takdim etti. 


FENERBAHÇE ÇOCUK 
GENÇLİK KULÜBÜ 


& 


Samsung)Boğaziçi KitalararasılYüzmeyYarışı 


IRekorkKatılımlalGerçekleşti| 


,» Y 


i BAŞLANGIÇ © START 


va 


Türkiye Milli Olimpiyat 


Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 29'uncusu düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 49 ülkeden 

568'i kadın olmak üzere 2 

bin 147 kişilik rekor katılımla gerçekleşti. Yarışta kadınlarda 
Kristina Kochetkova 54 
dakika 57 saniye, erkeklerde ise Evgeny Eliseev 50 dakika 
38 saniyede yarışmayı 
tamamlayarak genel klasman birincileri oldular. 


Asya'dan Avrupa'ya 6,5 km'lik parkurda 29 yıldır yapılan ve Kanlıca'dan başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulan dünyada iki kıta arasındaki tek yarış Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, gerçekleştirildi. 
2 bin 147 yüzücünün heyecan 
dolu mücadelesini, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda kurulan etkinlik alanında binlerce sporsever takip etti. 

Büyük bir mücadeleye sahne olan yarışta, kadınlarda 
Kristina Kochetkova 54 
dakika 57 saniye, erkeklerde ise Evgeny Eliseev 50 dakika 
38 saniyede yarışmayı 
tamamlayarak genel klasman birincileri olmayı başardılar. 


a 


Osman Aşkın Bak, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, 
İstanbul Vali Yardımcısı Nihat Nalbant, Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, İBB Gençlik ve 
Spor Müdürü Ayhan Kep, 
Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun ile TMOK Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (10C) Asbaşkanı Uğur Erdener yarışı yerinde izleyerek, yarışın ardından dereceye giren sporculara madalyalarını verdiler. 
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v FENERBAHÇE MEANS. 


RUNNING DAY 
 İFENERBAHÇE - İSTANBUL 


Zonguldak'ta yaşayan Meh- (o bahçeliler Derneği Başkanı met Zeki Tan ve Canel Şen Turgut Papila da çiftlere üyelik ek çifti, 19.07 Dünya Fenerbah- için imza attırdı. e a çeliler Günü'nde dünya evine iş girdi. 


Fenerbahçe formasıyla nikah masasına oturan çiftin nikahını Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir kıydı. Nikah töreninin ardından çiftler, misafirlerle hatıra fotoğrafı çektirirken, Zonguldak Fener- 


İT akımın 
Şampiyon 


İkizleri 


Türkiye Cumhuriyeti Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı ile Cenevre Başkonsolosu Hüseyin Barbaros Dicle, Profesyonel Futbol Takımımızı İsviçre'nin Lozan şehrinde kamp yaptığı sırada otelde ziyaret ettiler. 


Teknik heyet ve takımla birlikte akşam yemeği yiyen Tür- 


kiye Cumhuriyeti Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı ile Cenevre Başkonsolosu Hüseyin Barbaros Dicle, Fenerbahçe Televizyonu'na da açıklamalarda bulundu. 


Fenerbahçeli olduklarını belirten İlhan Saygılı ve Hüseyin Barbaros Dicle, görev bölgelerinde Fenerbahçe'yi ağırlamak- 


Osman Karavelioğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı 


Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kulübümüzün, 18059 sicil numaralı üyesi Mer- ve Uça'nın kardeşi ve eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden 
8608 Sicil Numaralı Üyemiz 
Yasemin Merçil'in yeğeni Osman Karavelioğlu son yolculu-Şuna uğurlandı. 


Erenköy Galippaşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Asbaşkanlarımızdan Tahir Sarıoğlu, Genel Koordinatörümüz Tamer Yelkovan, eski yöneticilerimizden Ünal Uzun, merhumun ailesi, sevenleri ve 


yakınları katıldı. Osman Karavelioğlu, ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığıında toprağa verildi. 

Fenerbahçe Gazetesi olarak Merhuma daha Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 


BerntBüyükelçisilve GenevrefBaşkonsolosuşndan hakımımıza'Ziyaret 


tan dolayı mutlu olduklarını söylediler. 


Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, “Benim babam Galatasaray'lı. Cemil Turan Fenerbahçe'de oynarken Giresunspor-Fenerbahçe maçına beni götürmüştü. Cemil Turan beni kucağına aldı. “Gol atarsam Fenerbahçeli olacak mısın?” diye sordu. Golü de attı. O tarihten beri Fenerbahçeliyim. Koyu da bir Fenerbahçeliyim, Kongre Üyesiyim. Bugün sevgili hocamız Aykut İdari menajer ve oyuncularla birlikte olmak adeta çocukluk hayalimin gerçekleşmesi oldu. Onlarla birlikte olmak keyif verdi. Bu sene Fenerbahçe'den umutluyuz, dördüncü 


yıldızı takacağız inşallah. Başkanımıza, yönetime, idari kadroya ve oyunculara inanıyoruz. İnşallah şampiyonluk bizim bu sene” dedi. 


Cenevre Başkonsolosu Hüseyin Barbaros Dicle ise, “Görev bölgemizde Fenerbahçe'yi ağırlıyor olmak bizleri çok mutlu etti. 
Biz de heyecanlıydık Fenerbahçe'nin buraya geliyor olmasından. Ben de bir Fenerbahçeliyim. Yeğenim de Fenerbahçeli, ona sürekli mesajlar gönderiyorum, burayla ilgili bilgilendiriyorum. Hatta dün akşam maçtan bile küçük bir canlı yayın yaptık. 
Hocamız, teknik ekip ve oyuncularla birlikte bir arada olmak ve yemek bizleri çok mutlu etti” ifadelerini kullandı. 


Meliha Ersan Son Yolculuğuna Uğurlandı 


Kulübümüzün 2442 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu üyesi ve Fenerbahçe Koleji Genel Müdürü Adnan 
Ersan'ın annesi Meliha Ersan son yolculuğuna uğurlandı. 

Karacaahmet 
Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Başkanımız Aziz Yıldırım, 
Yüksek Divan Kurulu 
Başkanımız Vefa Küçük, 
Genel Koordinatörümüz Tamer Yelkovan, Yönetim Kurulu Danışmanımız Vedat Olcay, Amatör Şubeler Genel Koordinatörümüz Fikret Çetinkaya, Futbol Altyapı Gençlik Geliş- 


tirme Programı Koordinatörü Müjdat Yetkiner, Fenerbahçe 


Kürek Şubemiz Sorumlusu 


Çağlar Özdemir, kulüp ve Fenerbahçe Koleji çalışanları ile merhumenin sevenleri ve yakınları katıldı. 
Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından merhume- nin cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Merhume Meliha Ersan'a Fenerbahçe Gazetesi olarak Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 


Fethiye Fenerbahçeliler Derneğimizin düzenlediği 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü gecesi güzel görüntülere sahne oldu. 

250 davetlinin katıldığı gece 3 Temmuz süreci 
ve Euroleague Şampiyonluğumuzun videoların- dan oluşan sinevizyon gösterisi ve Başkan Cihan ÜNAL “ın açılış konuşması ile başlayan kutlamalar Ece Saray Marina & Resort “un deniz ve marina manzarası ile gece geç saatlere kadar sürdü. 

Gururumuz ve Avrupa'nın en büyüğü Basketbol Takımımızın bu yıl kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın da gecemizde yer alması katılımcılarda ayrı bir heyecan yarattı. 

Gecede Fethiye Belediye Başkanı Behçet SAATCI, Fethiye protokolü, Fenerbahçe Spor Kulübü Dernekler sorumlusu Murat BOYRAZ, Yaşar Nadir ATİLLA ve Kulübümüz Müze Müdürü Alp BACIOĞLU, Fethiye Spor Kulübü Başkanı Mustafa FERİZCAN, Fethiye yerel basını ve diğer davetliler yer alarak sanatçılarımız ve müzik eşliğinde Dünya Fenerbahçeliler Günümüzü kutladılar. 


Kutlamaların ilerleyen saatlerinde Yeni kongı re üyelerimiz ile Çocuk ve Gençlik Kulübü üyelerimizin kartları kendilerine teslim edildi. 

Sonrasında da futbol takımımızın imzalı forması açık arttırmaya çıkarıldı, açık artırma sonunda sahibini buldu. 

Kutlamalar marşlarımız ve müzikler eşliğinde devam ederek coşku içerisinde sona erdi. 


UEFAİ Yarililkmi Sadınrik 


UEFA yetkilileri ile Stad yönetimimiz, Fenerbahçemizin Avrupa'da oynayacağı maçlar öncesinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 
Spor Kompleksi'nde bir toplantı gerçekleştirdi. 


“UEFA Saha İncelemesi” 
adı altında gerçekleştirilen toplantıya UEFA Müsabaka Direktörü Hasni Ajala, UEFA Operasyon ve Yayın Müdürü 
Pekka Odriozola Martensson, UEFA Operasyon ve Yayın Sorumlusu Emsal Şenil ile Dış İlişkiler Müdürümüz Turgut Acar, Stat Müdürümüz Ayhan 


Bak ve kulüp yetkilileri katıldı. 


Toplantının ardından UEFA yetkilileri ile kulüp yetkililerimiz stadımızı gezdi. Öncelikle saha içini gezen yetkililer, ardından tribünleri ve televizyon stüdyolarını gezdiler. 
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Bayram)Etkinlikleri 


Ödemiş Fenerbahçeliler Derneğimiz, her bayramda geleneksel hale getirdiği şehitlik ve huzurevi ziyaretlerini geçtigimiz bayramda da sürdürdü. 


Dernek üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği ziyaretlerde ilk olarak Ödemiş Zungurlu Mezarlığı Asri Şehitliği?ndeki şehitlerimizin ruhları için Kur'an okundu, dualar edildi. Daha sonra Ödemiş Belediyesi Huzurevi ziyaret edildi. Huzurevi sakinlerinin çok mutlu olduğu ziyarette duygulu anlar da yaşandı. Huzurevi sakinlerinden 


ustası İsmail Konuk, ziyarete gelen dernek üyelerine şarkılar ve türküler söyledi. Dernek üyesi Mehmet Kudret Yeşilova da efe harmandalı ve zeybek gösterisi sundu. Çeşitli ikramların yapıldığı ziyaret vedalaşmanın ardından son buldu. 


kemancı Öngel Akı ve bağlama 


i Paşalı Birol'un Haziran Temmuz pa 2017 Etkinlikleri 


Fenerbahçe Yaz Yüzme 
Okulumuzda 1.Dönem kursları, Fenerbahçe Burnu?nda bulunan Fenerbahçe Yüzme Şubemizde düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. 

Programda yaz okullarımıza katılan öğrencilerimiz 5 hafta süresince öğrenmiş oldukları yüzme stillerini, jimnastik hareketlerini, dans ve müzik gösterilerini programa katılan velilerine gösterdiler. 

Oldukça neşeli bir ortamda geçen yaz okulu kapanış gösterilerinde, küçük sporcu aday- 


Fenerbahçe Yaz Yüzme 
Okulumuzda 1.Dönem Sona Erdi 


larının havuzda gösterdikleri maharetler, tribünlerde bulunan velileri tarafından alkışlarla karşılandı. Ayrıca Yüzme Şubemiz sporcuları tarafından Türkiye Yüzme Şampiyonaları'nda kazanılan kupalar da sergilendi. 


3 Temmuz Sözde şike Süreci: 
3 Temmuz 2017'de Fenerbahçe 
taraftarı kulübümüze yapılan büyük haksızlığı unutmadı. Ülker Stadyumu önünde Fenerbahçe tribünlerinin önde gelen taraftarlarından Alper Üstek ve grup - lacivert üyeleri bir etkinlik düzenlediler. Bu etkinliğe Paşalı Birol iki güzel pankart ile eşlik etti. 

3 Temmuz'da Başlayan 
Mücadelemiz Sonuna Kadar 
Devam Edecek. 3 Temmuz'u Unutmadık Unutmayacağız 

Aykut Kocaman'ın İmza 
Töreni: Paşalı çok taktir ettiği bu sezon başı yuvasına geri dönen Aykut Kocaman'ın imza töreni sırasında sosyal medya hesaplarında şu mesajı paylaştı. 

Sevgili Aykut Kocaman, evine yuvana hoş geldin. 

Ne düzel mutluluk 
Fenerbahçeli olmak 

Adıyla şanıyla onu yaşamak 

Karıştır tarihi tanı Feneri 

Mümkün mü bu güzel takımdan kopmak 

Fışkırırı bağrından nice 


topçular 

Zeki'ler, Lefter'ler, Can Bartu'lar İsterse Fener'i şampiyon yaparlar 

AYKUT'lar, Rıdvan'lar, Cemil Turan'lar. 

Hocamıza, ekibine, 
futbolcularımıza 2017- 2018 
sezonunda başarılar diliyorum. 

Paşalı Birol 

“ Sevgili dostum, kardeşim Metin Akbulak'a geçmiş olsun. 
Kendisine acil şifalar diliyorum. 

Faruk Ilgaz: 17 Temmuz 
2017 Fenerbahçe'nin efsane 
başkanlarından Faruk Ilgaz'ın 3.ölüm yıldönümüydü. Paşalı çok sevdiği eski başkanını Sahray-ı Cedit Mezarlığında ziyarette bulundu. 

Yaşıyorken seviyorsam Sevgili Faruk Ilgaz 

Ölünce de unutamam 

Gülen yüzün ve sevgin 

Anadolu çocuğuyum 

Yüreğimizden hiç eksilmeyecek 

Vefasızlardan olamam 

Benim manevi babam 

Mekanın cennet olsun 


Fatih Şubemiz Hedef 1 Milyon Üye Projesi kapsamında Cemile Sultan Korusu'nda kahvaltı etkinliği düzenledi. 

Organizasyona Yönetim 
Kurulu Danışmanımız Vedat Olcay, Fatih Şube Başkanı 
Yahya Uğur, Hedef 1 Milyon 
Üye Koordinatörü Ece Köprek ve kulüp üyeleri katıldı. 

Fenerbahçe'nin projelerinin konuşulduğu etkinlikte karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. 

Katılımcılar organizasyona getirilen Fenerbahçe Doğuş 


Erkek Basketbol Takımımızın Avrupa Şampiyonluğu Kupası ile bol bol fotoğraf çektirdi. 

Fenerbahçe Fatih Şube Başkanı Yahya Uğur, üyelerle bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi. 


Karadeniz Ereğli Şubemiz, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'nde bulunan Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızı ziyaret etti. 

3 Temmuz Pazartesi günü 
gerçekleştirilen organizasyona, FBÇGK katılımcıları ile şube ve dernek yöneticileri katıldı. Fenerbahçe Karadeniz Ereğli futbol okulunun da yer aldığı organizasyonda idmanı seyreden katılımcılar, futbolcularımız ile de tanışma fırsatı buldular. Antrenman sonrasında futbol takımımız ile birlikte toplu fotoğraf çektiren misafirlerimiz, Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman ve futbolcularımıza yoğun ilgi gösterdiler. 
Sonrasında tesisleri gezen 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KaradenizjEreğlikşubemizden iopukgYaylasışmalçıkarma 


üyeler, Topuk Yaylası'nın kusursuz olduğunu vurgulayarak; emeği geçen herkese teşekkür ettiler. 

Kdz. Ereğli Şube ve Dernek Başkanı Serdar Özbek de ziyarete Oğuz Alp Dikici ve Mevlüt Dilaver'le katıldı. 


REĞSLÜ Sazak 
— ASELEMAZU üye £ 


TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ VE YENİ TRANSFERLERİMİZ FENERCELL'İN AVANTAJLI TARİFELERİYLE 


KONUŞACAK ! 

Teknik direktörümüz Aykut Kocaman, yeni transfelerimiz Mauricio Isla, Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena Fenercel”e transfer oldu, Artık tüm takım kendi arasında sınırsız konuşacak. Ayrıca yeni transferlerimiz stat ziyaretleri sırasında Fenercell Maraton girişi Mağazasını ziyaret ederek en son teknolojik cihazlarla ilgili bilgi aldı. 


Van Persie — Mehmet Ekici ve Valbuena 


sizin için imzaladı! 
A5 (© LÜ 


emen datın al 


Van Persie ve Yeni 


Transferlerimizden Mehmet Ekici ile Valbuenaw'dan ıslak imzalı 


forma Fenercell.com/shop'da! 

FenercelPlilere özel avantaj ile sunulan formalar artık ıslak imzalı! Robin Van Persie, Valbuena ve Mehmet Ekici'nin sizler için imzaladığı formaya sahip olmak için hemen Fenercellin online satış sitesi www. 
fenercell.com/shop'da adresini ziyaret edin! 

Sınırlı sayıdaki ıslak imzalı Fenerbahçe 
110. Yıl efsane çubuklu, deplasman ve third maç formasına sahip olun! Üstelik forma satın alan Fenercelllilere anında sarı lacivert usb bileklik hediye! 


Yeni transferimiz Mehmet 
Ekici 19.07 Gününe Özel Fenercelllilere Sürprizler 


Sundu! 

Fenercellin resmi facebook adresi www. 
facebook.com/Fenercell12'de 19.07 gününe özel Fenercellli olanlara Mehmet Ekici ve Valbuena'dan ıslak imzalı forma kazanma 


nErcen © 


şansı sunuldu. 

Mehmet Ekici 19.07 günü tüm FenercelPlileri kendi sesinden arayarak Dünya Fenerbahçeliler gününü kutladı ! 
Sizde Fenercell'in sosyal medya hesaplarını takip ederek yeni sezona özel sunulan yarışmalara katılarak ödül kazanma şansınızı arttırabilirsiniz! 

Facebook.com/Fenercell12 

Twitter.com/Fenercell 

Instagram/ Fenercell12 


Taraftarı Fenerbahçe'ye bağlayan internet FENERNET! 


Sarı lacivert internet Fenernet'li olmak çok kolay, hemen 444 0 907'yi arayın, tarifeniz değişmeden Fenernet'li olun. 

Üstelik Fenernet kullanan taraftarlarımıza 1907 dak wifi de hediye! 

Detaylar: www.fenernet.net 


Fenerbahçe SK Mobil uygulaması Yeni Transferlerimizden İmzalı Forma 


Kazandırdı ! 

Fenerbahçe SK mobil uygulamasını indirenler Valbuena ve Mehmet Ekici imzalı forma kazandı! Uygulamanın sol menüsünde bulunan Tribün sekmesinde “#bugungunlerdenfenerbahce” hashtagi ile Dünya Fenerbahçeliler Günü” temalı fotoğraflarınızı mesajlarınız ile birlikte paylaşın! Yeni transfelerimizden imzalı çubuklu formanın sahibi siz olun! 

Uygulamayı indirmek için: onelink.to/ fenerbahce 

Üstelik yarışmaya katılarak kazanan Fenerbahçe SK mobil uygulama kullanıcılarından; 

2 kişiye Mehmet Ekici ve Mathieu 
Valbuena imzalı FB yeni sezon formanın yanısıra; 

5 kişiye Sony kulaklık, 

3 kişiye PlayStore'dan Fifa”17 ve 

3 kişiye Football Manager 2017 hediye 
edildi. 

Fenerbahçemizin resmi mobil uygulaması Fenerbahçe SK mobil uygulamasını takip ederek Google Play ve Apple Store'dan kolayca indirebilirsiniz. 


Fenercell Mağazalarına 
Gelerek Sürpriz Hediyeler 


Kazanabilirsiniz! 
Fenercell tarifelerine ek avantajlı fiyatlara 


Samsung Galaxy S8 ve S8 Fenercell ve Türk Telekom mağazalarında! 

Devrim niteliğindeki sonsuz ekran (lafinity Display) tasarımı, kaliteli selfie kamerası, karanlıkta dahi eşsiz fotoğraflar çekebileceğiniz arka kamera özellikleri ile sunulan Samsung Galaxy S8 ve S8 # yepyeni bir deneyim fırsatı sunuyor. İris taraması ve yüz tanıma sistemi ile hataya yer vermeyen güvenlik, hızlı ve yüksek performans gibi daha birçok güçlü özellikleri barındıran Galaxy S8 ve 58'a Fenercellin Bağdat Caddesi ve stadyumda bulunan mağazalarından sahip olabilirsiniz. 

STAT MAĞAZA 

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Recep Peker Cd. Migros Yanı, Kadıköy/İstanbul, 

Tel: 0216 54216 14 

BAĞDAT CADDESİ MAĞAZASI 

Bağdat Caddesi Erenköy Mahallesi No:292 A/B Kadıköy/İstanbul, 

Tel: 0216 407 19 07 

FENERCELL MARATON GİRİŞ 
MAĞAZA 

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton Girişi, Kadıköy/İstanbul, 

Tel: 0216 542 16 08 


Fenercell 4,5G'ye geçin, Tarifenizdeki interneti 2'ye 


katlayın! 

Fenercell Mağazalarına gelerek, Fenercell 4,5 G'ye geçin, tarifenizdeki interneti 3 ay boyunca 2'ye katlayın! 

Fenercell sim kartınızı ücretsiz alarak kampanyadan faydalanabilirsiniz. 

Sim kartınızı ücretsiz değiştirin ve 2KAT yazıp 5555'e gönderin, 3 ay boyunca internetinizi 2'ye katlayın! 

Tarifesinde 1GB'dan az internet kotası olan faturalı müşterilerimiz ilgili kampanyaya kayıt olamaz. 

Kampanyaya 4.5G'ye uyumlu cihazı olan ve 4.5G uyumlu sim kartını 15.04.2017 tarihinden sonra alan müşterilerimiz kaydolabilir. 


Fenerbahçe Spor Yaz Okulları kayıtlarında Fenercell'lilere özel indirim! 

Fenerbahçe Spor Yaz Okulları; futbol, basketbol, voleybol, cimlastik, atletizm, masatenisi, yüzme ve yelken branşlarında FenercelPlilere yüzde 10 indirim imkanı sunuyor! 

Bilgi için: www.fenerbahcesporokullari.com 

02165429241 42-43 


Yeni Transferlerimiz Fenerbahçe SK mobil Uygulaması'nda ya siz? 

Fenerbahçe SK uygulaması IOS ve Android'de hemen indirin takımdan ilk haberi siz alın! 
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Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımımızın geçtiğimiz sezon kazandığı Euroleague Kupası, KKTC Fenerbahçeliler Derneğimiz tarafından Kıbrıs”taki taraftarlarımızla buluştu. 

Kulübümüzden alınan özel izinle Euroleague Kupası'nı Kıbrıs'a götüren KKTC Fenerbahçeliler Derneğimiz, kupayı Fenerium mağazasında taraftarlarla buluşturdu. Taraftarlarımız Euroleague Kupası'na ilgi gös-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KupasılKKIC;deki TaraftarlarımızlalBuluştu, 


terirken, bol bol fotoğraf da çekildi. 

Euroleague Kupası'nı Kıbrıs'taki taraftarlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erçin Çoban, “Sayın Başkanımız, derneğimizin hentbol takımının maçını izlemek için KKTC'ye geldiğinde kendisinden söz almıştık. 
Kupanın burada olmasından dolayı çok ama çok mutluyuz. Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi. 
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IKKicikenerbahçeliler, DünyalkenerbahçelilerdününüjKutladı, 


Her sene olduğu gibi bu sene de KK-TC'de muhteşem bir 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlaması gerçekleştirildi. 

600 davetlinin katıldığı gece, 3 Temmuz 
süreci ve Euroleague şampiyonluğunun videolarından oluşan sinevizyon gösterisi ile başladı. 

Gecenin sunuculuğunu FB TWden Kıvanç Özkök ve KKTC FENERBAHÇELİ-LER DERNEĞİ Organizasyon komitesi sorumlularından ve FB TV eski çalışanlarından Çağkan Neşeli'nin, kameramanlığını Atakan Emre Gürses'in yaptığı gece KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erçin Çoban'ın açılış konuşması ile başladı. Çoban konuşmasında “Geceye katılanlar misafir ve sponsorlara teşekkür etti, derneğin kurucu başkanı Ercan İbrahimoğlu'na Erkek Basket Takımımızın imzalı formasını hediye etti ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kadın voleybol, basketbol ve atletizm takımlarının kurulmasında büyük emekleri bulunan dernek kurucu üyelerinden, kongre üyesi sayın Dr. Ayten Salih Berkalp hanımefendiye de dernek genel kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda gecede Şeref Üyesi ünvanı 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verildi ve plaket taktim edildi. Gece Türkiye'den ve kulüpten gelen misafirlerden İlyas Bulcay, Orhan Zeki Ak, Kemalettin Şentürk ve Hakan Hanoğlu'nun konuşmaları ile devam etti. 

Sonrasında da basketbol takımımızın imzalı formaları açık arttırmaya çıkarıldı ve üç büyük dernek üyesi işadamı tarafından derneğimize katkı olsun diye her biri 14.000 
TL'den sahiplerini buldu. Açık arttırmayı da efsane isim olan dernek asbaşkanı Cengiz Gülmez yaptı. Basketbol imzalı formalarını kazananlar; Başman Group of Companies direktörü Ali Başman, Arden Gıda direktörü Mustafa Ahmet Raşit ve Magic Touch direktörü Özlem Eminoğlu oldu. 

Sonrasında da gecenin en büyük sürprizi olan Ferhat Göçer sahne alarak, tüm misafirlere unutamayacakları bir gece yaşattı. 
Fenerbahçe marşları ile misafirlere coşkulu anlar yaşatan Ferhat Göçer kendi eserleri ile geceye damga vururken, dernek magazin sorumlusu ve Kıbrıs'ın efsane magazincisi Orhan İsmailoğlu ile yaptığı düet geceye renk kattı. Gecenin sonunda Ferhat Göçer ve Viva Casino Genel müdürü Ramazan Kösemehmetoğlu'na isimlerinin yazdığı birer Yen'i sezon forma ve plaket hediye edildi. 
Ayrıca dernek başkanımız Erçin Çoban'ın eşi Servet Çoban ve Viva Casino Halkla İlişkiler Müdürü Sevnur Sanatçı'ya birer çiçek taktim etti ve tüm dernek yöneticileri, Ferhat Göçer ve Dernek başkanı Erçin Çoban tarafından pasta kesimi yapıldı ve onuncu yıl ve İzmir marşları eşliğinde muhteşem gece son buldu. 


Kia Vangan 
Fenerbahçe'de 


Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, WNBA ekiplerinden New York Liberty'de forma giyen Kia Vaughn'ı renklerine bağladı. 


Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Kadın Basketbol takımımız, 2017-2018 basketbol sezonu için anlaşma sağlanan Kia Vaughn ile kadrosunu güçlendirdi. 


24 Ocak 1987 New York dogumlu ve 1 metre 93 santim boyundaki Kia Vaughn, ilk olarak 
2005 yılında WBCA Liselerarası 
America karmasına seçildi. 
Aynı yıl içerisinde de “New York Eyaleti Gatorade Yılın Kadın Basketbolcusu” ödülüne layık görülen Vaughn, 2006 yılında 


Süper FENERBAHÇE GAZETESİ 


ABD U20 milli takımına seçilerek, U20 Championship'te şampiyonluk gururu yaşadı. 


2007 yılında, Rutgers Üniversitesi forması ile NCAA'de Doğu Konferansı Şampiyonluğu yaşayan başarılı basketbolcu, finalde ise ikincilik ile yetindi. 


2009 yılına gelindiğinde 
WBNA takımlarından New York Liberty tarafından 8. sıradan draft edilen Kia Vaughn, bu takımda 2009-2012 yılları arasında forma giydi. Bu süre zarfında önemli başarılar elde eden Vaughn, 2011 yılında WNBA'in en çok gelişim gösteren oyuncusuna verilen “WNBA Most Improved Player” ödülünü kişisel kariyerine ekledi. 

2013-2016 yıllarında Washington Mystics forması da taşıyan Kia Vaughn, Euroleague Women tecrübesini 2012-2016 yılları arasında yaşadı. Tecrübeli Pivot, USK Prague ile 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 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Çekya Ligi ve 2015 yılında da Euroleague Women ve Europe Super Cup şampiyonlukları kazandı. Kia Vaughn, 2012 yılından bu yana Çekya pasaportu taşımaktadır. 


Tilbe Şenyürek Fenerbahçe'de 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İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Atila BARTIN 


HABER MERKEZİ info Wfenerbahcegazetesi.com 
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Tel: 0212 653 0222 - 0551 292 1907 
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Tel: 004162 722 1193 
Azerbeycan 
Cenk Bartın(Bakü) 
Tel: 99 4502352515 


Ankara 
Harun Ata 


Tel: 0312 230 1907 
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, BOTAŞ Spor Kulübü'nden Milli Basketbolcu Tilbe Şenyürek'i renklerine bağladı. 


Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, anlaşma sağlanan Tilbe Şenyürek ile kadrosunu güçlendirdi. 


1 metre 88 boyundaki Pivot, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek. 


“Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok heyecanlıyım” 


Milli basketbolcu Tilbe Şenyürek, Fenerbahçe Resmi İnternet Sitesine açıklamalarda bulundu. 


Her sporcunun Fenerbahçe gibi büyük bir camiada oynamak isteyeceğine vurgu yapan Milli basketbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok heyecanlı olduğunu ifade etti. 


Fenerbahçe forması giyeceği için heye- 


canlı ve mutlu olduğunu dile getiren Tilbe Şenyürek, şu şekilde konuştu: 


“Fenerbahçe çok büyük bir camia ve her sporcu burada oynamayı ister. Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Bir an önce sezonun başlamasını istiyorum. Bu forma altında kupalar kazanıp, şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. 
Transfer sürecim sona erdikten sonra da Fenerbahçe taraftarından çok güzel sözler duydum ve bunun için de heyecanlıyım. 
Fenerbahçe Ailesi, çok büyük. Taraftarıyla, oyuncularıyla, yönetimiyle... her şeyiyle büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Bu büyük camia için elimden geleni yapacağım. Takımdaki herkesi de tanıyorum, Milli takımlarda beraberiz. Bu anlamda bir uyum sorunu yaşayacağımı da düşünmüyorum. İyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Bu uyumun da bize başarıyı getireceğine inanıyorum.” 


İÇERDE 


EV / OFİS / AVM / CAFE / RESTAURANT / OTEL 


DIŞARDA 


BAHÇE / TERAS / BALKON / PLAJ / HAVUZ 


EN MUTLU 
ANINIZDA 


DÜĞÜN / KOKTEYL / BALO / DAVET 


30 YILDIR YANINIZDA 


Siesta 


exclusive 


Bizim için bi 
Siesta için küçük bir adım 


WWWw.siesta.com.tr ag (8) iiestofumiture 


Sadece sizin yanınızda değil. Tokyo'dan Miami'ye, Paris'ten Sydney'e kadar yüzlerce şehirde; binlerce kurum ve yüzbinlerce aile tarafından kalitesini ve dizaynlarını kabul ettiren Siesta, Türkiye'nin dünyadaki gururu olma yolunda ilerlemeye devam edecek. 


Hep birlikte nice 30 yıllara... 


Ürünlerimiz Uzakdoğu ithalatı TSE, ISO 9001:2000, CATAS Siesta bir dünya markasıdır. 100'den fazla ülkede değil 96100 yerli üretimdir. Kalite ve ürün güvenliği 1000'den fazla satış noktasında olup tüm dünya Türk Malı olarak satılır. belgelerine sahiptir vatandaşları tarafından kabul görmektedir. 


Yerli üretim olduğu için uzun a Yaygın servis, satış ve bayi ağı Ürün devamlılık sorunu yoktur. Alacağınız İm süreleri ve stok sorunu Yal ile yardıma ihtiyaç duyduğunuz model ve renklerden daima bulabilebileceğinizi 


yoktur. Planlarınız bozulmaz. (71 her anda yanınızdayız. bilirsiniz. Mekanlarınızda bütünlük korunur. 
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